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VOORWOORD

Maulana Muhammad Ali (1874 - 1951) is over de gehele wereld
bekend als de schrijver van verschillende prachtige boeken over
de Islam, waaronder het omvangrijke pionierswerk, de Engel-
se vertaling van de Heilige Koran met commentaar.

Zijn geschriften die handelen over alle aspecten van het Islami-
tische geloof, hetzij ideologisch,historisch, actueel of zedelijk,
worden geprezen door zowel Moeslims als niet-Moeslims. Ze wor-
den beschouwd als een l¢idraad in deze eeuw, voor miljoenen
mensen over de gehele wereld.

Zoals wijlen de Maulana erkende in de inleidingen van zijn vele
boeken, was de man die hem op het terrein van de religie bracht
— de oorsprong van zijn inspiratie — zijn leermeester en gids
en de bron van de nieuwe denkbeelden die door hem uiteen-
gezet werden, de Stichter van de Ahmadiya-Beweging, Haz-
rat (1) Mirza Ghulam Ahmad van Qadian (mogeAllah’s zege-
ningen op hem rusten).Helaas zijn het leven en de leerstellin-
gen van deze grote Moeslimhervormer en -denker totaal ver-
keerd begrepen en voorgesteld. Het is daarom een gelukkige om-
standigheid dat Maulana Muhammad Ali deze beknopte levens-
beschrijving van zijn leermeester heeft vastgelegd, een zeer ge-
zaghebbende beschrijving, niet alleen door Maulana’s gevestigde
reputatie als een geleerde met grote verdiensten en rechtscha-
penheid, maar ook omdat hij een naaste medewerker en vertrou-
weling van Hazrat Mirza Sahib (2) was, die gedurende de laatste
negen jaren van het leven van de Stichter met hem woonde en
werkte.

Het was in opdracht van Hazrat Mirza Sahib, dat Maulana
Muhammad Ali, nadat hij zijn studie in rechten en het Engels
voltooid had, zijn leven — in omstreeks 1900 — zou wijden aan
de zaak van de Islam en zich zou voegen bij de Stichter in Qa-
dian. In het begin reeds gaf Hazrat Mirza Sahib de volgende
mening over hem:

,Jk ben zeer verheugd dat een andere rechtgeaarde jonge-
man door de wil van Allah, zich bij onze vereniging heeft aan-
gesloten, namelijk Maulvi Muhammad Ali, M.A., Advocaat.
Ik heb hoge verwachtingen van hem. Ik ben er zeker van dat
mijn voorspelling uit zal komen dat deze jongeman vooruit-
gang zal boeken op de weg die leidt naar Allah, en dat hij voor
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zijn metgezellen een voorbeeld zal zijn in standvastigheid, in
rechtgeaardheid en liefde voor het geloof” (4 okt. 1899;
zie Majmu ’ a Ishtiharat, d. VIII, p. 68)

Zich in Qadian vestigend, schreef Maulana Muhammad
Ali verscheidene boekjes en verhandelingen  voor Hazrat
Mirza Sahib, zoals hij gedaan had sinds hij zich in 1897 aan-
gesloten had bij de Beweging.

In 1901 besloot de Stichter een krant uit te geven, n.l.
,,The Review of Religions” (Het tijdschrift van de godsdiensten),
teneinde een goed beeld van de Islam aan de westerse wereld
‘te bieden. Hij stelde Maulana Muhammad Ali aan als redakteur.
In dit tijdschrift publiceerde de Maulana, naast zijn eigen bij-
dragen, ook vertaalde artikelen en lezingen van Hazrat Mir-
za Ghulam Sahib. Het tijdschrift verkreeg spoedig bekendheid
en roem vanwege het hoge niveau van de inhoud, het weten-
schappelijk gehalte en de vlotheid van stijl. In het dagblad van de
Ahmadiya—gemeenschap, Badr, .verscheen in de editie van van
15 november 1906 in dit verband het volgende bericht:

,,The Review of Religions werd genoemd. lemand prees
het en- zei dat zijn artikelen een hoog niveau hadden. Hazrat
Mirza Sahib zei: ,,De redakteur is Maulvi Muhammad Ali, een
bekwaam en zeer ontwikkeld man met een religieuze instelling.
Hij was voorbestemd voor de E.A.C. (een hoge post bij de
overheid ), hij gaf dat alles op om zich hier te vestigen.

Daarom heeft Allah zijn schrijverschap gezegend.”

Een ander voorval dat vastgelegd is en dat toendertijd gepu-
bliceerd werd, toont het grote vertrouwen dat Hazrat Mirza
Sahib had, als een waarachtige en betrouwbare vertegenwoor-
diger van zijn leerstellingen en eisen:

,,Hazrat Mirza Sahib nodigde de redakteur van ,,Al-Ha-
kam’’ en ,,Al-Badr’’ (nicuwsbladen van de Ahmadiya-gemeen-
schap) uit en zei hen erg zorgvuldig te zijn bij het weerge-
ven van zijn toespraken en artikelen, om te voorkomen dat
iets verkeerd wordt weergegeven . . .Daarom is het beter (voegde
Hazrat Mirza Sahib eraan toe) dat zij dergelijke artikelen eerst
aan Maulvi Muhammad Ali laten zien voor ze te publiceren.”
(Dagboekaantekeningen van 2 november 1902, Malfuzat Ahma-
diya dl. VII, p. 445).

In verband met zijn Goddelijke opdracht om de Islam ook
in het westen te propageren beschouwde Hazrat Mirza Shahib,
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Maulana Muhammad Ali als zijn bekwaamste vertegenwoorde-
ger. Hij zeieens:

,,Het is mijn wens om een boek te schrijven over de leer van
de Islam en Maulvi Muhammad Ali zou het moeten vertalen,”
(Manzur Hlahi’’p. 188).

Bij een andere gelegenheid gaf hij de Maulana de opdracht
om een bevattelijk boek te schrijven, waarin hij een waarheids-
getrouw beeld van de Islam zou presenteren aan het westen,
zoals op deze leeftiid aan hem geopenbaard was:

,»,Op 13 februari 1907 riep Hazrat Aqdas (Hazrat Mirza
Sahib) Maulvi Muhammad Ali bij zich en zei hem dat hij zijn
plicht om de Islami bij de westerse volken te propageren wilde
vervullen door een boek te laten schrijven. ,.Dit is Uw taak . . ..
het is het recht van deze volken om kennis te nemen van de
waarachtige Islam, die Allah aan mij geopenbaard heeft, en zij
zullen ingelicht moeten worden over de kenmerkende eigen-
schappen, die Allah deze Beweging heeft meegegeven.” (Badr,

21 februari 1907).
(Dertig jaar later, nadat Hazrat Mirza Sahib was overleden,

volbracht Maulana Muhammad Ali deze geweldige taak, door het
schrijven van het monumentale werk ,,The Religion of Islam”’(De
Religie van de Islam — zie ook de inleiding van dat boek).

In december 1905 publiceerde Hazrat Mirza Sahib een

brochure die bekend staat als,, Het Testament’’, waarin hij de re-
gels vastlegde voor het bestuur van de Beweging na hem.
Hij stelde een uitvoerend orgaan in, de Sadr Anjuman Ahmadiya,
om de Beweging te leiden en stelde Maulana Muhammad Alj aan
in de sleutelpositie van secretaris. Dit systeem trad meteen in
werking en zodoende bekleedde Maulana Muhammad Ali de be-
langrijkste administratieve post van de Amadiya-Beweging. In mei
1908 overleed Hazrat Mirza Sahib en zo eindigde de periode van
negen jaar waarin Maulana Muhammad Ali dichtbij de grote
Hervormer had geleefd en gewerkt, als zijn geliefd en toegewijde
volgeling en een van de vooraanstaande mannen in de Beweging.
Maar de geestelijke band tussen de meester en de volgeling was
niet geéindigd, zoals Hazrat Mirza Sahib in een van de visioenen,
die betrekking hadden op het leven na de dood, zag:



,,» Ik zag Maulvi Muhammad Ali in een visioen. (Ik zei tot

hem:) ,, Ook gij waart rechtschapen en had een eerlijke bedoe-
ling. Dus kom hier en zit naast mij” (Badr, dl. no. 29). Enkele
jaren eerder had Hazrat Mirza Sahib een ontroerende brief aan
Maulana Muhammad Ali geschreven:
,,JK heb een zeer goede opinie over jou. Dat is de reden waar-
om ik een speciale genegenheid voor je koester. Als jouw ka-
rakter niet zo zuiver was geweest in Allah’s aanschijn, zou ik
nooit zo goed over jou gedacht hebben, nooit. Ik hou heel innig
van je, uit het diepst van mijn hart en bid vaak voor je geduren-
de vijf dagelijkse gebeden” (Fotocopie van een orginele brief die
in het Urdu is geschreven en afdruk in Mujahid-i-Kabir, p. 50).

Eens gaf hij de volgende getuigenis omtrent de Maulana,

toendertijd gepubliceerd in de krant van de Ahmadiya-gemeen-
schap, Al-Hakam:
,, Ik wenste dat er meer mensen als Maulvi Muhammad Ali
waren. Het leven is onzeker en hij is helemaal alleen en er is nie-
mand die hem kan helpen of vervangen’’ (Dagbladcommentaar in
Al-Hakam, 30 november 1905).

Pas na de dood van Hazrat Mirza Sahib breidde Maulana

Muhammad Ali zijn literaire activiteiten uit en schreef gedurende
vier decennia de talrijjke Engelse en Urdu-boeken, die hem zijn
internationale faam bezorgden. Hij werd tevens het hoofd van
Ahmadiya Anjuman Isha’at Islam te Lahore en bundelde de
krachten van een hele gemeenschap ten behoeve van het propa-
geren van de Islam over de hele wereld.
Deze legendarische geschiedenis kan men uitgebreider lezen in de
korte levensbeschrijving van Maulana Muhammad Ali in het
Engels (3), of gedetailleerder in de Urdu-versie (4). Het doel
van deze aantekeningen is om de lezer een indruk te geven van
zijn nauwe relatie met Hazrat Mirza Ghulam en zijn prominente
positie in de Beweging tijdens het leven van de Stichter. Men
kan dus zien, dat Maulana Muhammad Ali met zijn kennis
en ervaring in een unieke positie verkeerde om met gezag een
nauwkeurig en authentiek verslag te geven van het leven, de
boodschap en de leringen van de Stichter van de Ahmadiya-
Beweging.

November 1983



DE EERSTE VEERTIG JAREN
Geschiedenis van de familie

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de stichter van de Ahma-
diya-Beweging, was geboren te Qadian, een dorp in het distrikt
Gurdaspur, Punjab, in 1836 (1)

Zijn vaders naam was Mirza Ghulam Murtaza en de fami-
lie stamt af van de Barlas-stam (2) van de Moghul-familie. Zijn
voorouders hebben lang geleden in Khurasan gewoond, een
provincie in Perzi¢ (Iran) en waren Kerkelijke waardigheids-
bekleders van dat gebied. In de 10e eeuw van de Hijra, toen
Babar in India regeerde, emigreerde een van ziin stamvaders
vanuit Perzi€, genaamd Mirza Hadi Beg, hoogwaarschijnlijk we-
gens één of andere familie-onenigheid. Met zijn gezin en ongeveer
tweehonderd bedienden zocht hij zijn toevlucht in India. Hij ves-
tigde zich op de vruchtbare en uitgestrekte vlakte aan de voet van
de Himalaya, genaamd de Majjha, stichtte daar een dorp, onge-
veer 70 mijlen van Lahore verwijderd in de noord-oostelijk rich-
ting en noemde het Islampur.

De regerende vorst gaf hem een uitgestrekt gebied in leen met
het recht om het gezag van een Qadzi (lett. rechter) of het hoofd
van het uitvoerende gezag uit te oefenen.

Vandaar dat Islampur bekend is geworden als Islampur Qadi (3)
Majjhi, tenslotte werd het verkort tot Qadi, en werd tenslotte
Qadian genoemd. In de latere dagen van het Moghul Imperium,
toen het een proces van desintegratie onderging, werd de Jagir
(het leen) die aan de voorouder van Hazrat Ahmad (4) was ge-
schonken, omgezet in een onafhankelijk staat.

Onder het bewind van de Sikhs, toen anarchie en onderdruk-
king aan de orde van de dag waren en de Islam en de Moeslim
werden vervolgd, bleef Qadian het centrum van vrede en voor-
spoed. Mirza Ghul Muhammad, de grootvader van Hazrat Ahmad
was toen het hoofd van de familie, en volgens gewoonten van
goede Oosterse leiders was zijn beurs altijd open voor de leergie-
rigen en hij verleende veel hulp, steun aan armen en vreemdelin-
gen. Hij had slechts dorpen in zijn bezit, maar vanwege zijn grote
liefde voor vroomheid en wetenschap waren velen van deze men-
sen, die nergens onderdak of bescherming konden vinden, verze-
kerd van een warm onthaal te Qadian. Na de dood van Mirza

10



Ghul Muhammad werd zijn zoon Mirza Ata Muhammad de leider,
maar hij werd spoedig overweldigd door de Sikhs die geleidelijk
aan alle dorpen veroverden, behalve Qadian.
Deze plaats was goed versterkt, maar een groep van de
Sikhs , genaamd Ram Garkis, drong de stad binnen onder een
vals voorwendsel en nam het plaatsje in bezit.
Mirza Ata Muhammad en zijn hele familie werden gevangen
genomen en beroofd van hun bezittingen. Hun huizen en de
Moskeeén werden verwoest en de bibliotheek brandde tot de
grond af. )

Na vele folteringen toegebracht te hebben, bevolen de Sikhs
de familie om de stad Qadian te verlaten.
Na verdreven te zijn van hun geboortegrond, zochten zij hun
toevlucht in een andere staat waar Ata Muhammad vergif-
tigd werd door zijn vijanden . Gedurende de laatste dagen van
Ranjit Sings bestuur verkreeg Mirza Ghulam Murtaza 5 dor-
pen van de Jagir van zijn voorouders en vestigden zij zich weer
te Qadian.
(*Jagir’’— een stuk land dat door een vorst als geschenk aan
zijn trouwe volgeling werd gegeven —;vert. ).
Hieronder volgt de openingsparagraaf van Sir Lepel Griffin
over de familie, gepubliceerd in de Punjab Chiefs:
”In 1530, het laatste jaar van de barbaarse regering van keizer
Babar, emigreerde Hadi Beg, een Mughal van Samaqand, naar
de Punjab en vestigde zich in het Gurdaspur (2) distrikt. Hij
was een man van enige ontwikkeling en werd benoemd tot Kazi of
Magistraat over zeventig dorpen in de buurt van Qadian, waarvan
wordt verteld dat het door hem gesticht was en dat Islampur
Qadi genoemd was, waaruit Qadian door natuurlijke verande-
ringen is ontstaan. Gedurende verscheidene generaties had de fa-
milie respektabele funkties onder de keizerlijke regering. Pas

toen de Sikhs machtig werden, verviel de familie tot armoede.”
De chaos van de Sikh-overheersing maakte na de geboorte

van Hazrat Ahmad plaats voor de vrede en zekerheid van.de
Britse regering en de Punjab-Moeslims konden weer vrij ademen.
De familie verwelkomde natuurlijk de verandering, en Mirza
Ghulam Murtaza bewees onwankelbare loyaliteit aan de Britse
regering in de Muiterij van 1857. Als beloning voor zijn diensten
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ontving hij een aantrekkelijke pensioen en werd in hoge mate
door de machthebbers gerespekteerd. Hazrat Ahmads eigen in-
drukken over het Sikh-wanbeleid en de vervolging van Moeslims
waren diepgeworteld en hij sprak altijd over de komst van de
Britten als een zegen en als een bevrijding van de Punjab-Moes-
lims van slavernij en uitroeiing.

Het is om deze vanzelfsprekende uitspraken die veel voorkwa-
men in zijn geschriften, dat hij bekritiseerd werd door een be-
paalde groep (school) van politici, die hem daarom beschouwen
als iemand die aan een buitenlandse regering de voorkeur gaf.

Onderwijs

In zijn jeugd ontving Hazrat Mirza Ghulam Ahmad zijn
scholing thuis. Hjj leerde de Heilige Koran en enige Perzische
boeken van een leraar genaamd Fazal Ilahi, en later ook en-
kele boeken over de grammatica van het Arabisch van een ande-
re leraar. Ghul Ali Shah werd aangesteld om hem de gangbare
Arabische leerboeken te onderwijzen. Hij bestudeerde ook en-
kele boeken over medicijnen van zijn vader, die in zijn tijd een
beroemde medicus was.

Eerlijk en Godvrezend

Vanaf zijn eerste jaren had Hazrat Ahmad een voorliefde voor
studies en hij hield ervan alleen met zijn boeken te zijn. Zijn
vader was op dat gebied erg bezorgd over hem en vroeg hem
herhaaldelijk zijn afzondering en zijn boeken te laten voor de
meer praktische zaken van het leven, waarmee hij bedoelde
dat hij hem zou moeten helpen de plannen uit te voeren die
hij bedacht om zijn verloren jagir te herstellen. Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad had een hekel aan zulk een wereldje en hjj
gaf niets om de bezigheden tot het herstellen van de verloren
gegane eer en waardigheid van de familie. Gehoorzamend aan
zijn vaders wensen, deed hij echter wat van hem verwacht werd.
Enige tijd was hij verplicht in dienst van de regering te treden in
Sialkot, waar hij vier jaar van zijn leven doorbracht, 1864 -
1868. Zijn ervaring tijdens dit deel van zijn leven liet innerlijk een
diepe indruk achter van de ontaarding van degenen met wie hij
in aanraking kwam in de sfeer van aktiviteit, en daarom liet
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hij zich niet met hen in. Als zijn dagelijkse werk begindigd was,
ging hij rechtstreeks naar zijn woning en verdiepte zich in de
bladzijden van zijn boeken. Slechts zij die geinteresseerd waren in
religie, of het nu Moeslims of niet-Moeslims waren, zochten zijn
gezelschap. Het was daar dat hij in contact kwam met enkele
christen-missionarissen, met wie hij gesprekken voerde over re-
ligieuze onderwerpen.

Over die dagen gesproken; Maulvi Sirajuddin, de vader van Maulvi
Zafar Ali Khan, die een van de grootste tegenstanders van de
Ahmadiya-Beweging was, schreef in zijn krant, de Zamindar:
,,Mirza Ghulam Ahmad was een klerk te Sialkot ongeveer in
het jaar 1860 of 1861 (5). Zijn leeftijd was toen ongeveer 22 of
24 jaar. Wij kunnen als ooggetuigen zeggen dat zelfs in zijn jeugd
hij een eerlijk en godvrezend mens was. Na zijn officiéle dienst
beéindigd te hebben, besteedde hij al zijn tijd aan de studie van
religieuze werken. Hij trok zeer weinig met anderen op.”

Zo diep was de indruk die de vroomheid en leergierigheid
op Maulvi Zafar Ali’s vader gemaakt hadden, dat hij hem later in
1877 een bezoek bracht te Qadian. Zijn indruk, waaraan hij later
als uitgever van Zamindar uitdrukking gaf was nog altijd de-

zelfde:
»,In 1877 hadden wij de eer een nacht door te brengen als

de gasten van Hazrat Ahmad. In die dagen was hij ook zeer toe-
gewijd aan godsdienstige en religieuze studie, zodat hij zelfs
met zijn gasten niet veel sprak.”

Tenslotte riep zijn vader hem terug uit overheidsdienst
en werd gedurende enige tijd van hem verlangd de gerechtelijke
stappen door te voeren betreffende zijn vaders landgoed; maar
de taak was zeer weerzinwekkend voor hem.Zelfs terwijl hij zo
gehoorzaamde aan de opdracht van zijn vader, wijdde hij een
deel van zijn tijd aan de verwerping van christen-aanvalllen op de
Islam. De stad Batala, ongeveer elf mijlen van Qadian verwijderd,
was een belangrijk christelijk missiecentrum. Hij kwam vaak op
die plaats in verband met de zaken, het landgoed betreffende,
en het deed hem pijn te zien, hoe christelijke propaganda, hoe
ongegrond die ook was, onoplettende Moeslims misleidde. De
Batala-Moeslims die zeer onderdrukt werden door de christen-
missionarissen, kwamen naar Qadian om zijn hulp in te roepen en
hij stuurde hen goed gewapend terug om de situatie het hoofd te
bieden.
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De dood van de Vader

Mirza Ghulam Murtaza stierf in juni 1876. De navolgende
uiteenzetting omtrent zijn dood is van de pen van zijn zoon:

,,In een visioen werd mij verteld dat de tijd van mijn vaders
overlijden nabij was. Toen ik het visoen zag, was ik in Lahore.
Ik haastte mij Qadian te bereiken en trcf hem zeer ziek aan,
maar ik had niet gedacht dat hij spoedig zou sterven,omdat de
ziekte naar tevredenheid was teruggegaan. De volgende dag za-
ten wij allen naast zijn bed toen hij mij tegen de middag zei
wat te gaan rusten, omdat het de maand juni was en het was
toen bijzonder heet. Toen ik neerlag om te rusten kreeg ik
de volgende openbaring: ,,Bij de hemel en bij het ongeluk dat
na zonsondergang zal geschieden! Het werd mij duidelijk gemaakt
dat deze openbaring een vorm van troost was van de Almachti-
ge en dat het ongeluk dat gebeuren zou niet anders dan de dood
van mijn vader zou zijn. . .

Toen ik deze openbaring die de dood van mijn vader voorspelde,
kreeg, bracht menselijke zwakheid mij op de gedachten dat
daar met de dood van mijn vader een deel van de inkomsten van
onze familie zou wegvallen, wij in moeilijkheden zouden komen
te verkeren. Nauwelijks had het idee zich in mijn gedachten
gevormd, of ik kreeg een tweede openbaring die zei:, Is God
niet genoeg voor Zijn onderdaan?’ Deze openbaring bracht
rust en tevredenheid aan mijn gedachten en ging door mijn ziel
als een ijzeren naald. Ik getuig voor de Heer dat Hij de uitkomst
van het blijde nieuws vervat in deze openbaring tot stand bracht
op een wonderlijke wijze. . .

Mijn vader stierf diezelfde dag na zonsondergang en het was de
eerste dag in mijn leven dat ik zulk een teken van genade van
Godzag...... (6).

Zo gingen voor mijj veertig jaar van mijn leven onder het gezag
van mijn vader voorbj.Zijn overlijden gaf de dageraad van een
nieuwe tijd voor mij aan en ik begon geregeld Goddelijke open.
baringen te ontvangen. Ik kan niet zeggen welke daad van mijn
zijde deze gratie van God op mij overbracht, maar ik voel dat
mijn geest op een natuurlijke wijze werd beheerst door trouw aan
God, welke door geen kracht in de wereld kon worden tenietge-
daan.”
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RELIGIEUZE DEVOTIE
Liefde voor de Heilige Koran

Zoals hij zelf zegt, brak er op veertig-jarige leeftijd een
nieuw tijdperk voor Hazrat Ahmad aan. De dood van zijn vader
bracht een radicale verandering in zijn leven en zijn religieuze

bezigheden namen een vastere vorm aan. Er werd niet langer
druk op hem uitgeoefend om zich te wijden aan wereldse navor-

singen; al zijn tijd werd van toen af gewijd aan het bestuderen van

de Heilige Koran en andere Islamitische literatuur. Hij leidde
ongetwijfeld een diep religicus leven, maar het had een geheel

andere wending genomen dan die welke de religieuze devotie
in die tijd volgde.

Vele scholen van de Moeslim Sufi’s eisen van hun leerlingen dat
zij verscheidene vormen van devotie-oefeningen ondergingen,
-waarvan geen enkele aanwijzing is gegeven in de traditie van de
Heilige Profeet (s.a.w.).

Hazrat Ahmad behoorde tot geen van deze scholen en deed
nooit mee aan zulke vernieuwingen. In feite was hij sedert zijn
jeugd een tegenstander van alle ascetische praktijken die in strijd
waren met het woord en de geest van de Heilige Koran. Zijn
enige devotische oefening was de studie van de Heilige Koran in
afzondering. Gedurende dagen en maanden kon hij dan het
Heilige Boek bestuderen, en zo groot was ziin liefde ervoor,
dat diegenen die hem opzochten ervan overtuigd waren dat hij
er nooit moe van werd het te lezen. Zijn zoon, Mirza Sultan
Ahmad, die toen een jongeman van ongeveer 25 jaar was, getuigt
ervan in de volgende woorden:

,,Hij had een exemplaar van de Heilige Koran dat hij ge-
regeld las en er aantekeningen in maakte (7). Ik kan zonder
overdrijving zeggen dat hij het honderdduizend keren kan hebben
gelezen.”’

Goddelijke openbaringen

Op een keer zag hij een visoen waarin een oude man ver-
scheen, die tegen hem zei dat volgens de wet van het profeet-
schap het vasten een noodzakelijke voorbereiding was om het
Goddelijke licht te ontvangen.
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Op grond van dit visoen vastte hij gedurende een periode van 8
of 9 maanden, terwijl hij zijn voedsel verminderde tot twee of
drie hapjes. Toch deed hij dit in het geheim om het feit verbor-
gen te houden voor zijn familie en hij regelde het zo dat hij het
eten dat hij regelmatig kreeg kon wegdoen. Dit lange vasten had
echter geen nare gevolgen voor zijn gezondheid. Aan de andere
kant zag hij vele fantastische visioenen die op de toekomst be-
trekking hadden, en waarvan er enkele later gepubliceerd werden
in de Barahin Ahmadiya, zijn eerste grote werk. De uitkomst,
jaren later, van de profetieén die ze bevatten, bewezen dat ze
werkelijk berichten van Allah waren en niet de hallucinaties
van een verwrongen brein.

Anti-Islamitische christelijke lectuur

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad was niet slechts een ziener.
Vanaf zijn vroegere leeftijd was hij een student, niet slechts
van de Islam maar ook van vergelijkbare godsdiensten. Hij
zegt zelf:

,»1k heb de christelijke literatuur bestudeerd vanaf de
jonge leeftiid van 16 of 17 en heb me verdiept in de tegenwer-
pingen van de christenen. Ik heb al de tegenwerpingen verza-
meld die de christenen hebben tegen de Heilige Profeet (8).
Het zijn er ongeveer drie duizend. Allah is er getuige van en
geen grotere instantie dan Hij kan als getuige worden aange-
roepen en dat, zoals ik zojuist gezegd heb, ik de christelijke
literatuur vanaf de tijd dat ik 16 of 17 jaar oud was, heb be-
studeerd, maar geen moment hebben die tegenwerpingen enige
indruk op mij gemaakt, of enige twijfel bij mij teweeggebracht;
dit is slechts te danken aan de gratie Gods.”

Het christendom trok onvermijdelijk als eerste zijn aan-

dacht, omdat dat de enige tegenstander van de Islam was in zijn
vroegste dagen. Wij hebben gezien dat hij gedurende zijn ver-
blijf te Sialkot discussies had met christen-missionarissen over
vergelijkbare onderwerpen van de Islam en het christendom.
Toen hij na vier jaar naar Qadian terugkeerde, bestreed hij
aktief de anti-Islamitische propaganda van het christendom, waar-
van het centrum in Batala was. In feite was de christen-propagan-
da tegen de Islam erg aktief en ook erg gemeen gedurende de laat-
. ste helft van de negentiende eeuw. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad,
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die een toegewijde leerling was van religie, bestudeerde intensief
die litaratuur en zijn hart deed pijn toe hij zag hoe de heiligste

man onder de mensen werd belasterd en beledigd.
Het doel van de christenen was om in de harten der Moslims

haat op te wekken tegen de Heilige Profeet der Islam, door het
produceren van deze beledigende literatuur. In feite bestreed
de christenheid, door deze beledigende literatuur bij hopen gra-
tis te distribueren onder de Moeslims en zich in elke hoek en
elk plekje van de Moeslim-wereld binnen te dringen, zelfs het
bestaan van de Islam. En Hazrat Ahmad, wiens hart vervuld was
van overtuiging in de waarheid van de Islam, nam de strijd in
bittere ernst op. Hij begon te schrijven tegen de agressiviteit van
de christenheid en artikelen van zijn hand begonnen in Moeslim-
bladen te verschijnen. De publikatie van zulke artikelen in de
Manshur Muhammadi, dat uitgegeven werd in Bangalore in Zuid-
India, bewees de scherpzinnigheid waarmee hij de propaganda
van de christenen tegenwerkte.

Vergelijkende studie van godsdiensten

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad was echter niet slechts een
polemicus in godsdienstige zaken. Hij was reeds in 1873 een stu-
dent; toen zijn vader nog leefde en hij bezig was met gerechte-
lijke zaken in verband met de familie-bezittingen, had hij reeds
besloten om een vergelijkende studie van religieén te maken en
de resultaten van zijn studies aan het publiek voor te leggen.
Hij had reeds besloten te schrijven en het volgende memorandum
in zijn eigen handschrift laat zijn diepe bewustzijn van superio-
riteit en de zuiverheid van de Islamitische leringen zien; het
vestigen hiervan was zijn levenswerk geworden, waarvoor hij
vrij wilde zijn van wereldse beslommeringen:

,,Het is noodzakelijk te zeggen dat in dit boek de wet van Mus-
tafa (de Islamitische Wet) perfect is en duidelijker dan elke an-
dere wet. Om dit te bewijzen moet men bijvoorbeeld in de eerste
plaats een wet uit de Torah nemen, dan van het Evangelie en
daarna van de Heilige Koran, zodat wanneer de lezer de drie
wetten vergelijkt, het duidelijk zal zijn welke van de drie wetten

de beste en de meest superieure is.”
Deze brief is zo ondertekend: ,,Ghulam Ahmad, de 17e

October 1873, Vrijdag, Qadian.”
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De Arya Samaj

Hij bereidde zich voor op dit grote werk door niet slechts de
Islamitische literatuur, de Heilige Koran en de Hadies en Com-
mentaren te bestuderen, maar in zijn vrije tijd ook literatuur van
andere godsdiensten. De dood van zijn vader, in 1876, had de
weg voor hem vrijgemaakt naar de realisatie van zijn grote levens-
droom — om de superioriteit van de Islam boven alle gods-
diensten vast te leggen.

Terwijl hij op die manier in zijn eentje vocht tegen de grote
macht van de christenen was er een andere vijand tegen de
Islam ontstaan in de vorm van de Arya Samaj. De stichter van
deze afsplitsing van het hindoeisme was geboren in het verre
Kathiawar Gujerat, in de hoofdstad Bombay en wel in het jaar
1824. Op jonge leeftijd vluchtte hij van huis en na verschil-
lende-centra van hindoe-leerscholen bezocht te hebben en for-
meel zijn missie te zijn begonnen in 1875 te Bombay, gaf hij er
twee jaar later zijn definitieve vorm aan te Lahore, de hoofd-
stad van de Punjab en de Arya Samaj van vandaag is gebaseerd
op de principes die daar werden neergelegd. Oorspronkelijk
was deze beweging gericht tegen de beeldendienst van het hin-
doeisme, maar toen westerse opvoeding de geest van de hindoe
rijp maakte voor het accepteren van het christendom en de Is-
lam, kwam de Arya Samaj vanaf het begin in het konflikt
met deze twee godsdiensten.

De Punjab bleek een vruchtbaar land voor de Arya Samaj te
zijn en tegen het einde van het jaar 1878 waren er afdelingen
van de organisatie over de gehele Punjab verspreid, één ervan
was in Qadian zelf gevestigd. Het was door deze lokale afdeling
dat Hazrat Ahmad in conflict kwam met de Arya Samaj.

De lokale discussie bleek erg belangrijk en vond haar weg in zo-
wel de hindoe-als Moeslim-bladen van Lahore. De Hindu Bandhu
van Lahore die uitgegeven werd door Pandit Shiv Narain Agni
Hotri, die later de stichter van een andere hindoe-secte werd,
de Dev Samaj genoemd, opende zijn kolommen voor artikelen
VOOr en tegen de Arya Samaj.

¢ volgende aantekeningen van de hand van een hindoe-redak-

teur geeft aan hoe krachtig Hazrat Ahmad was in zijn strijdvoe-
Ting tegen de Arya Samaj.
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,,Onze lezers zullen zich herinneren dat het jongste schrij-

ven van Mirza Ghulam Ahmad Sahib dat wij publiceerden in
ons nummer van Februari, 1879, niet in zijn geheel kon wor-
den opgenomen in dat betreffende nummer en daarom in de
twee volgende nummers werd voltooid. In dat artikel maakte
Mirza Sahib ook een opmerking waarin hij zich tot Swami
Dayanand richtte, de stichter van de Arya Samaj alsook tot enke-
le van zijn volgelingen (wier namen genoemd werden in het aan-
gehaalde nummer van februari 1879, op p.39).
Wij hebben dat artikel met vreugde opgenomen in ons tijd-
schrift en wij koesteren de hoop dat, als de argumenten aange-
haald door Mirza Sahib, die erg duidelijk waren en gebaseerd op
logische principes, geapprecieerd zouden worden door de boven-
genoemde heren (9), zij naar hun eigen principe steeds klaar zou-
den moeten staan om de waarheid te accepteren en onwaarheden
op te geven; openlijk en publiekelijk hun geloof in de valsheid
van de zielsverplaatsing zouden willen erkennen en op die manier
een voorbeeld willen stellen van hun welwillendheid door de
waarheid te accepteren.”

De Brahmo Samaj

Het is elders aangegeven dat Hazrat Ahmad de Bijbel had
bestudeerd. Zijn conflicten met de Arya-Samaji’s tonen aan dat
hij ook de Veda’s had bestudeerd uit vertalingen die ter beschik-
king waren en hij vroeg zijn tegenstanders herhaaldelijk de
verworvenheden van de Heilige Koran te beoordelen in verge-
lijking met andere heilige boeken. Hij was niet slechts een stu-
dent van vergelijkbare godsdiensten, maar hij maakte er ook
aanspraak op de godsdienstige ervaring te hebben die de mens
contact met God deed hebben.
Daarom moest hij veel van zijn aandacht wijden aan de Brah-
mo Samaj, een andere hindoe-hervormingsbeweging, in 1828
gesticht door Ram Mohan Roy. Het is een vaststaand feit dat de
stichter van de Brahmo Samaj hoofdzakelijk beinvloed was
door de idealen van de Moeslim Sufi’s. Het was zodoende een
zeer liberale beweging, gebaseerd op het principe dat alle gods-
diensten waar zijn. Toch, vreemd genoeg, ontkende zij de moge-
lijkheid van de openbaring, en het was dit aspect van de Brahmo
Samaj dat de aandacht van Hazrat Ahmad trok.
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Pandit Shiv Narain Agni Hotri, de grote Brahmo-leider te La-
hore, bracht persoonlijk deze tegenstelling naar voren. Maar,
na enige tijd, verliet hij de Brahmo Samaj en legde de grond-

slag voor een nieuwe secte, de Dev-Samaj.

DE MUJADDID VAN DE VEERTIENDE EEUW

(na Hidjra of 20e eeuw na Chr. )
Aanspraak op het Mujaddidschap
Zoals ik al zei, was Hazrat Amad niet slechts een polemicus.
Hij was een student van godsdiensten die een intensieve studie
had gemaakt van de Islam, en ook van andere godsdiensten en hij
was tot de conclusic gekomen dat terwijl andere godsdiensten
slechts gedeeltelijk waarheid bevatten, de Islam de gehele waar-
heid in zich had en op grond van deze superioriteit voorbestemd
was de toekomstige godsdienst van de wereld te zijn.
Om dit feit te staven, begon hij een boek te schrijven genaamd
de Barahin Ahmadiya; de naam was voluit Al-Barahin al-Ahma-
dya ala Haqqiyyat-i-kitab Allah al-Qur'an wal-nubuwwat-il-
Muhammadiyya, i.e. De Ahmadiya bewijst de waarheid van het
boek van Allah, de Koran en het Profeetschap van Muhammad.
Twee jaar later d.w.z. in het laatste jaar van de dertiende eeuw
van Hidjra, d.i. 19¢ eeuw na Chr., gaf hij een derde deel van
datzelfde boek uit, waarin verschillende openbaringen stonden
die hij van God had ontvangen:; in een ervan maakte hij er aan-
spraak op de beloofde hervormer- Mujaddid-van de veertiende
eeuw na Hidjra (20e eeuw na Chr. ) te zijn. Deze openbaring die
gepubliceerd is op blad 238 van het boek luidt als volgt:

,»,Barmhartige Allah heeft U de Koran geleerd, opdat U
de mens wier voorouders niet gewaarschuwd waren, kunt waar-
schuwen, zodat het afdwalende pad van de schuldigen duidelijk
te zien zal zijn. Zeg, ik ben door Allah geboden zijn boodschap te
brengen en ik ben de eerste der gelovigen.”

Juist in die tijd gaf hij een manifest uit, waarin hij dui-
delijk stelde dat hij de Mujaddid van die eeuw was. In dit mani-
fest schreef hij na over dit boek gesproken te hebben:

»,Deze dienaar van Allah heeft een duidelijk bewijs gele-
verd bij de gratie van God de Almachtige dat vele van de ware
Inspiraties en tekenen en kleinere wonderen en nieuws dat be-
trekking heeft op de onzichtbare en Goddelijke geheimen,
de Openbaringen en gebeden die zijn verhoord, een deel zijn
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van de religieuze ervaringen van deze dienaar van het geloof,
terwijl de waarheid hiervan getuigenis draagt van vele gods-
dienstige tegenstanders (de Arya’s en anderen ). Al deze zaken
worden aangehaald in dit boek en de schrijver is te kennen gege-
ven dat hij de Mujaddid van deze tijd is en dat op het geestelijk
vlak zijn bijzondere gaven lijken op die van de Messias, de zoon
van Maria, en dat zij zeer op elkaar gelijken en in een hechte re-
latie tot elkaar staan.”

In die tijd apprecieerden de Moeslims in hoge mate de
diensten die Hazrat Ahmad de zaak van de Islam had bewezen,
en ze bewonderden niet slechts zijn leringen en zijn krachtige
afwijzing van de tegenstanders van de Islam, maar ook zijn eer-
liikheid en devotie en zij juichten -deze aanspraken als erg geluk-
kig toe. Het was juist het begin van de veertiende eeuw van Hidjra
(20e eeuw na Chr.) en een Hadies (overlevering) van de Heilige
Profeet voorspelde hen een hervormer aan het begin van elke
eeuw. Behalve deze Hadies riep de stand van zaken in de wereld
van de Islam steeds luider om de komst van een hervormer. De
Islam bevond zich in die tijd tussen twee vuren — twist en onenig-
heid die de gehele energie van de Moeslim-wereld verspilden en de
heftigste aanvallen daarop van buitenaf. Hier was een man die
boven alle interne twisten verheven was, weigerde eraan deel te
nemen en zijn aandacht slechts besteedde aan de aanvallen van
buitenaf; een sdldaat van de Islam die de zaak krachtig verdedig-
de, die elke tegenstander op eigen grond ontmoette; een geleerd
man wier uitleg van de Heilige Koran tegemoet kwam aan de be-
hoefte van die tijd — de roem van zijn devotie was wijd en zijd
verbreid; en wat was er meer nodig voor een hervormer ?

Zijn aanspraak dat hij-de Mujaddid was werd daarom algemeen
geaccepteerd door zowel leken als theologen.

Een buitengewoon boek

Twee jaar later, in 1884 kwam het vierde deel van de Bara-
hin Ahmadiya uit, dat een krachtige uitleg van de waarheid van
de Heilige Koran bevatte. Dit boek kan met recht gezien worden
als een mijlpaal die een nieuw tijdperk in de godsdienstige litera-
tuur van de Islam markeerde, en het kreeg die positie toegewezen

door de grootste Ulama van die tijd.
Het ware doel ervan was de waarheid omtrent de Islam vast

te leggen door middel van een lange reeks van overtuigende en
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onweerlegbare redenen en argumenten, maar bij wijze van ver-
gelijking waren dogma’s van andere godsdiensten ook eraan
toegevoegd en onderworpen aan het licht van de rede, en zo werd
de schoonheid van de Islam steeds meer duidelijker geopen-
baard. Zelfs een vijandige criticus als Walter geeft toe dat ’’dit
boek werd zeer algemeen toegejuicht (voor zover het gelezen
werd) in de Moeslim-wereld als een werk van kracht en originali-
teit.”

Het boek verwierf die erkenning ondanks het feit dat het
alle ingrediénten bevatte die de basis vormden van latere me-
ningsverschillen met de orthodoxe Moesliems. In dit werk werden
de openbaringen van de auteur gepubliceerd, waarin hij werd
aangesproken als de boodschapper, dienaar en waarschuwer.

Zijn aanspraak dat hij door Allah werd geinspireerd, werd
nooit tegengesproken. Zo schreef Maulvi Muhammad Hussain,
het hoofd van de Ahle Hadies (Wahabi)sekte te Punjab, een
recensie over de Barahin Ahmadiya, en de volgende passage uit
deze recensie laat zien hoe verspreid de acceptatie betreffende dit
boek was door mensen van allerlei schakeringen van mening, ter-
wijl de auteur een uitgesproken Hanafi was, welke leerschool hij

tot het eind trouw bleef: .
*’Naar onze mening is het in deze tijd en onder de tegen-

woordige omstandigheden een boek waarvan zijn gelijke nog
niet geschreven is in de Islam, en er kan niets gezegd worden over
de toekomst; Allah kan een ander geval tot stand brengen na
deze. De auteur heeft ook bewezen krachtig de zaak van de
Isiam te dienen met zijn bezit, zijn persoon, zijn pen en spraak
en zijn persoonlijke godsdienstige ervaring, op zulk een hoog
peil, dat een voorbeeld hiervan zeldzaam is onder de Moeslims
die hem zijn voorgegaan. Als er iemand is die deze woorden
van ons ziet als een Aziatische overdrijving, laat hij ons dan
tenminste één zo’n boek aanwijzen dat zulk een krachtige weer-
legging bevat van alle lagen van tegenstanders der Islam, speciaal
de Arya Samaj en de Brahmoe Samaj. En laat hij ons de adressen
opgeven van twee of drie personen, ondersteuners van de zaak
van de Islam, die behalve dat zij de Islam met hun bezit onder-
steunen en met hun persoonlijkheid en met hun schrift en met
hun spraak, ook naar voren zijn gekomen met hun godsdienstige
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ervaringen en die zowel de tegenstanders van de Islam als de
ontkenners van de openbaring mannelijk uitdaagden dat diegene,
die de waarheid van openbaring betwijfelden, naar hem toe kon-
den komen en de waarheid daaromtrent konden meemaken,
en die niet-Moeslims hetzelfde hebben laten proeven.” (11)

Godsdienstige ervaring

Moeslims van deze Ahle Sunnat-Wal-Jamaat-sekte geven over
het algemeen toe dat er heiligen of auliya Allah bestaan die de ga-
ven van heilige inspiratie hebben ontvangen, terwijl de Ahle-Ha-
dies, algemeen bekend als Wahabis, steeds worden gezien als men-
sen die het voortbestaan van deze gave ontkennen; toch treffen
we hier het hoofd van de Ahle-Hadies—sekte aan, die niet alleen
de krachtige argumenten die in de Barahin Ahmadiya tegen aller-
lei tegenstanders van de Islam geschreven staan, bewondert maar
die ook er de nadruk op legt dat de godsdienstige ervaringen
van de schrijver van zulk een hoog karakter waren, dat hij con-
tact met Allah onderhield en van Hem inspiratie en openba-
ringen kreeg, en dat hij erin geslaagd was praktische bewijzen
van zulke openbaringen aan degenen die het niet geloofden, te
geven. Dit is slechts een aanwijzing hoe de Moeslims van India de
aanspraken van Hazrat Mirza Ghulam dat hij de mujaddid van de
veertiende eeuw na Hidjra (20ste eeuw na Chr.) was, ontvingen.
Het doel waarom hij als een Mujaddid was geroepen, werd ook
duidelijk gemaakt in de Barahin Ahmadiya. 1k citeer de woor-
den van Hazrat Ahmad: ‘

“De geestelijke overwinning van de Islamitische godsdienst

die teweeg zou worden gebracht door overtuigende argumenten
en schitterende bewijzen, is voorbestemd door deze zwakke
mens te worden volbracht hetzij tijdens zijn leven, hetzij na zijn
dood. Al is de godsdienst van de Islam sedert het begin succes-
vol geweest op grond van haar waarheidvolle argumenten, en al
hebben sedert de vroegste tijden haar tegenstander oneer en
schande ondervonden, haar overwinning van verschillende sekten
en naties hing af van de komst van een tijd die, om de weg van
de kommunikatie te openen, de wereld in een soort van verenig-

de staten zou moeten maken. Zo is het de Wil van Allah, door
mij in deze eeuw te scheppen en mij honderden hemelse tekens

te geven over bijzondere zaken die op de toekomst betrekking
hebben, en diepere kennis en waarheden en door mij kennis
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van honderden vaststaande argumenten te geven, de ware leringen
van de Koran te verbreiden en te propageren onder alle naties
in alle landen.”

Bai-yat ( belofte ) om de Islam te dienen

De zaken bleven op dit peil gedurende verscheidene ja-
ren waarin het Hazrat Ghulam Ahmad algemeen toegestaan was
de religieuze leider en geinspireerde waarschuwer van de Moes-
lims te zijn. Gedurende die tijd leverde hij een harde strijd tegen
de aanvallen van de Arya Samaj die erg krachtig geworden waren
en die in de voetstappen traden van de christelijke missionarissen
door de Profeet van de Islam te beschimpen. Op de 1ste decem-
ber 1888 kondigde hij aan dat de Almachtige God hem bevolen
had om bai-yat te accepteren en zij die door hem tot geestelijk
leven kwamen in een aparte klasse te verzamelen.

“Het is mij bevolen, “’schreef hij , ’dat zij die de waarheid na-
streven zullen toetreden tot mijn bai-yat om zodoende slechte
gewoonten en een zondige en oneerlijke manier van leven op te
geven en een waarlijk reine vorm van leven dat ontspringt aan het
geloof, dom te noemen en om de wegen van liefde tot God te
leren.”

Bai-yat is onder de Sufi’s de eed van trouw die de leerlingen zwe-
ren wanneer zij hun hand in die van hun geestelijke leider leggen,
maar de gelofte die Hazrat Ahmad van zijn volgelingen wilde,
was een belofte om te waken over de zaak van de Islam en de
boodschap ervan te verkondigen en de dienst van de Islam bo-
ven alle andere zaken te stellen. Er waren tien voorwaarden die
de leerlingen moesten aannemen, waarvan de achtste was:

“Dat hij de godsdienst zal bewaken en de eer van de gods-
dienst en sympathie voor de Islam boven zijn eigen leven zal
stellen en boven zijn bezit en zijn eer en zijn kinderen en een ie-
der die hem lief is.”

Deze tien geboden werden aangehouden na zijn verklaring
de beloofde Messias te zijn en tot het einde van zijn leven, maar
toen de volgelingen in grotere aantallen kwamen, werden de ge-
boden verkort terwijl de volgende woorden het achtste gebod
vervingen:

1k zal de godsdienst boven de wereld plaatsen.”

Het is duidelijk te zien dat deze gelofte zeer verschilde
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van de gewone gelofte die afgenomen werd in de Sufi-orden,
en de bedoeling was niet anders dan de eer van de Islam te be-
schermen tegen elke aanval en om de boodschap van de Islam
naar elke uithoek van de wereld te brengen.

Hier had men een geestelijke leider die een Geestelijke Kracht
nodig had om geestelijke terreinen van de Islam te bewaken en
veroveringen te brengen.

MAHDI EN MESSIAS

De aanspraak de Messias te zijn

De taak die hem wachtte was een moeilijke. De Moeslims hadden
die liefde en het vuur om de verbreiding van de Islam, die de
vroegere zonen der Islam tot de uithoeken van de wereld hadden
geleid, verloren.

Vele mensen echter kwamen naar hem toe en legden de eed af.
Terwijl hij zichzelf en zijn volgelingen voorbereidde op de grote
veroveringen, deed hij een aankondiging die als een bom insloeg
onder het Moeslimpubliek, dat Jezus Christus niet leefde, zoals
algemeen werd aangenomen onder de Moeslims, maar dat hijj
was gestorven zoals elke andere profeet was gestorven en dat
zijn komst onder de Moeslims was als de komst van een Mujaddid
in zijn geest en kracht zoals algemeen werd aangenomen, niet om
de ongelovigen te bekeren met het zwaard, omdat dit in tegen-
spraak was met de grondleerstellingen van de Heilige Koran,maar
dat de strijd van de Mahdi geestelijk zou zijn en dat de voorspel-
lingen die betrekking hadden op de komst van een Messias en een
Mahdi in zijn eigen persoon volbracht waren.

Het was ongeveer achttien maanden na zijn oproep tot de bai-yat
dat deze aankondiging werd gedaan en zij veranderde de gehele
instelling van de Moeslim-gemeenschap jegens hem. Diezelfde
mensen die hem toegejuicht hadden in zijn hoedanigheid van
Mujaddid, (waarschuwer), als de redder van de Islam, noemden
hem nu een leugenaar, een aartsketter en een Anti-Christ.

Kluizenaar en soldaat

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad baseerde de beide aanspra-
ken, die van Mujaddid en die van Messias op Goddelijke Openba-
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ring en het is duidelijk te zien dat niets anders dan de volledige
overtuiging dat hij door Allah bevolen was, hem de koers kon
doen slaan, waarvan hij wist dat deze hem van de hoogte van de
roem en onderscheiding die hij bereikt had, tot de val en degra-
datie in ogen van zijn eigen gemeenschap zou leiden. Als publiek
aanzien en roem het doel waren van de aspiraties van Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad, dan had hij die inderdaad verworven.

Hij wist dat zijn degradatie de gevestigde acceptatie door de
menigte van zijn reputatie zeer moest schaden en zijn ware
vrienden en bewonderaars zouden doen veranderen in vijanden;
maar hij gaf weinig om de publieke opinie en nog minder om
roem. Hij was toen een oude man en de vijf en vijftig jaren van
zijn leven laten slechts één verlangen zien — het verlangen
de Islam te zien zegevieren in de wereld — zij wijzen slechts
op één doel — het doel om de zaak van de Islam te dienen.

Zijn vader had hem onderhouden over zijn gebrek aan bezorgd-
heid over zijn wereldse verplichtingen en had hem opgedragen
de zaken van de familiebezittingen te behartigen, maar tever-
geefs. Hij had niet het minste verlangen getoond om een groot
man te worden op deze wereld; hij vond het zelfs niet van be-
lang om de positie te handhaven die zijn familie genoot. Zijn
liefde voor de eenzaamheid duurde voort tot het einde en het eni-
ge waarom hij in contact met anderen zou komen was om de
waarheid van de Islam hoog te houden en haar eer veilig te stel-
len. Hij was gedurende zijn hele leven een kluizenaar, behalve
wanneer de plicht hem riep strijd voor de Islam te voeren; dan
was hij een soldaat die zijn wapen tegen elke tegenstander zou
opnemen. De stroom van leven die consequent en constant in
een richting gevloeid had, kon niet plotseling een draai naar een
andere richting nemen. De hand van Allah had hem ongetwijfeld
sedert zijn jeugd voorbereid de zaak van de Islam te overwinnen
en hij was op dit punt ongetwijfeld gemotiveerd om, door zijn
aanspraak de beloofde Messias en de Mahdi te zijn, de twee
grootste obstakels die in de weg van de verbreiding van de Islam
te verwijderen.

Heden ten dage kan men zien dat de Islam en het christen-

dom de enige godsdiensten zijn die strijden om de geestelijke
overmacht in de wereld, terwijl alle andere godsdiensten slechts
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in een of twee landen voorkomen. In de tijd dat de beloofde
Messias begon te arbeiden, scheen de Islam door het christendom
bijna te zijn overwonnen, niet slechts door het tijdelijke over-
wicht van het christendom maar ook omdat het christendom vol-
ledig meester was op het gebied van propaganda, terwijl de Islam
bijna niet gepropageerd werd. In deze hulpeloze toestand moes-
ten de Moeslims door uitgebreide pogingen proberen onder de in-
vloed van de christen-propaganda uit te komen,een propaganda
die aan de ene kant het karakter van de Heilige Profeet verdraai-
de en aan de andere kant de superioriteit van Jezus Christus over
de Profeet van de Islam stelde. Om deze laatste bewering te on-
dersteunen werden er bepaalde verkeerde voorstellingen gegeven
die wortel hadden gevormd onder de Moeslims; bijvoorbeeld dat
Jezus Christus in leven was in de hemel, terwijl alle andere pro-
feten waren gestorven en dat hij weer op de aarde zou verschij-
nen wanneer de Islam in grote moeilijkheden zou zijn en dat hij
dus in de ware zin de laatste profeet zou zijn en de redder van
de Islam. '

Om de superioriteit van de Islam te grondvesten en om de weg
vrij te maken voor de verovering van de wereld, was het niet
slechts nodig de naam van de Heilige Profeet te zuiveren van deze
valse beschuldigingen, maar ook om deze valse aantijgingen te
ontzenuwen. Dus toen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad werd aan-
gesteld voor de grote taak om de Islam in een wereldwijde strijd
te leiden, toen de heilige mantel van Mujaddid op zijn schouders
viel en toen hij door de gelofte-aflegging een leger van soldaten
begon te recruteren om het geestelijk gevecht van de Islam te le-
veren, gaf Allah hem te verstaan dat de visie die de Moeslim-
wereld over Jezus Christus had, verkeerd was en niet werd onder-
steund door de Heilige Koran, dat Jezus Christus was gestorven
zoals alle andere Profeten gestorven waren en dat zijn voorspel-
de wederkomst als beeldspraak moest worden gezien en dat be-
doeld werd de komst van de hervormer ( Mujaddid ) met zijn
geest en kracht .

Twee ongegronde leerstellingen

De twee zaken stonden zo met elkaar in verband dat in de
één de oplossing van de andere lag. Als Jezus dood was, was zijn
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persoonlijk wederkomst onmogelijk en die voorspelling kon al-
leen op dezelfde wijze worden verklaard als Jezus zelf de voor-
spelling van de wederkomst van Elyah had uitgelegd. De verkeer-
de uitleg als zou Jezus in levende lijve in de hemel zijn, was
echter zo diep geworteld in de Moeslim-gedachten, dat de Moes-
lims niet zouden luisteren naar geen enkel argument dat inging
tegen dat lang gekoesterd geloof, zelfs al waren ze gebaseerd op
het woord van de Heilige Koran en de Hadies. Ze waren niet in de
stemming te denken dat dit nu juist het belangrijke punt was, dat
de boodschap van de Mujaddid van deze eeuw zou moeten we-
zen. Het chistendom dat zowat de enige tegenstander van de Is-
lam was, de meest heftige, had dit hoofdsteunpunt om zijn hele
structuur van leerstellingen en dogma’s te ondersteunen. Jezus
zittend naast God in de hemel. Deze pijler neer te halen beteken-
de dat het geheel als een kaartenhuis in elkaar zou storten en dit
werk moest verricht worden om de Islam in het westen te doen
zegevieren.

Gekoppeld aan het verkeerde begrip dat Jezus die in de
hemel leefde, op aarde zou komen, was er een andere, even on-
gegronde opvatting en even schadelijk voor de zaak van de Islam,
namelijk de Mahdi die terzelfde tijd zou verschijnen en oorlog
zou voeren om de heerschappij van de Islam met het zwaard te
vestigen. De Islam was in het westen reeds verkeerd beoordeeld
als zou zij door het zwaard zijn tot stand gekomen en de leer-
stelling dat er een Mahdi zou komen om oorlog te voeren om de
superioriteit van de Islam te vestigen, gaf alleen maar meer stof
aan de verkeerde opvatting van het christendom in het westen,
hetgeen de haat tegen de Islam met de dag steeds dieper deed
wortelen. Die valse uitleg moest ook met wortel en al worden
uitgerukt!

“Er is geen dwang in de godsdienst’’ (2:256) is een stelling die in
de Heilige Koran was vastgelegd en er is nooit een moment ge-
weest dat de Heilige Profeet de druk van het zwaard op enige
persoon heeft uitgeoefend, laat staan op een hele natie, om de
onderwerping aan de Islam af te dwingen. “Vecht tegen hen die
tegen U vechten’ (2 : 190 ), was het enige dat de Islam toestond
op het gebied van vechten en zelfs de Heilige Profeet, om niet te
spreken van de Mahdi, kon niet tegen de Hielige Koran ingaan.
De Mahdi (letterlijk: degene die tot richtsnoer diende) was een
andere naam van de Messias — dat was de aankondiging gedaan
door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, en om dit te ondersteunen
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werd de Hadies van de Heilige Profeet geciteerd: , FEr is geen
Mahdi dan de Messias.”” ( 13 )

Een storm van tegenstand

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad had dus, in het belang van de
Islam, de taak de opvattingen te bestrijden dat voor haar ver-
overingen de Islam Jezus Christus of het zwaard nodig had. Hij
benadrukte dat mensen begifticd met vele talenten, zelfs mensen
als de Messias, uit haar volgelingen konden opstaan en dat de
geestelijke kracht van de Islam sterker was dan alle zwaarden ter
wereld. Maar de Mullah-mentaliteit was te bekrompen van ge-
dachten voor zulke brede inzichten. Geleid door Maulvi
Muhammad Hoesein, de leider van de A hle-Hadies, die slechts zes
jaar daarvoor Hazrat Mirza Ghulam Ahmad als een van de groot-
ste zonen van de Islam had uitgeroepen, en als iemand die unieke
diensten had bewezen aan de zaak van de Islam door zijn krachti-
ge argumentatie en door de hemelse tekens die hij zijn tegenstan-
der had laten zien, verklaarde de Ulama hem nu tot aartsketter.
Enkele van hen gingen zo ver dat ze verklaarden dat hij en zijn
volgelingen geen moskeeén konden binnengaan of op Moeslimbe-
graafplaatsen moesten worden begraven, dat hun bezittingen on-
gestraft konden worden afgenomen en dat hun huwelijken niet
geldig waren. De storm van tegenstand welke die onzinnigheid
volgde , kan beter bedacht dan beschreven worden. Maar al deze
tegenstand deed Hazrat Ahmad geen centimeter afwijken van de
positie die hij had ingenomen. De vijandigste kritici hebben niets
dan lof voor zijn durf tegenover de bitterste tegenstand, zelfs
tegenover pogingen van fysiek geweld. Zo schreef Dr. Griswold ;

Zijn vasthoudendheid om zijn beweringen te staven gedu-
rende de felste en bitterste tegenstand is fantastisch. Hij is bereid
om voor zijn beweringen te lijden.”” (14 )

Vastberadenheid om de Islam vooruit te brengen

Zoals ik al stelde, kwam de tegenstand niet slechts uit
één hoek maar van alle kanten. Alle sekten van de Islam veroor-
deelden hem openlijk, net zoals ze hem eerder allemaal gepre-
zen hadden, terwijl de christenen en de Arya Samaji’s tegen wie
hij om de zaak van de Islam zo lang gevochten had, maar al te
graag met de Moeslims meededen. Ondanks dat alles was Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad onvermurwbaar. Geen belediging, geen
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afwijzing, geen vervolging, geen bedreiging met de dood bein-
vloedde zelfs maar even zijn gedachtenwereld noch lieten zij
hem de zaak die hij zo lang staande had gehouden, in wanhoop
verwaarlozen. Neen, temidden van een wijd verspreide en bitte-
re tegenstand van alle kanten, herhaalde hij met nog grotere
kracht zijn intentie om de boodschap van de Islam te brengen
naar de meest verre einden van de wereld, en zijn overtuiging dat
de Islam zou overwinnen werd zelfs groter. Dit is het unieke to-
neel van een soldaat die de strijd alleen voortzet, terwijl mach-
tige krachten van tegenstand voor zijn aangezicht werden opge-
steld en hij in de rug werd aangevallen door dezelfde mensen
voor wie hij vocht. De aanspraak de beloofde verlosser te zijn

werd in drie boeken die kort na elkaar verschenen, naar voren
gebracht. In het eerste ervan schrijft hij:

”Verwonder U er niet over dat de Almachtige Allah in deze
tijd van nood en in de dagen van deze diepe duisternis een he-
mels licht heeft neergezonden en, terwijl Hij een dienaar van Hem
gestuurd heeft uitgekozen voor het welzijn van de mensheid,
heeft Hij hem gestuurd om de Islam tot de opperste te maken en
het licht te verspreiden dat door de beste van zijn scheppingen
( 15 ) werd gebracht en om de zaak van de Moeslims te verster-
ken en hun innerlijk te reinigen.” (16 )

”En de waarheid zal overwinnen en het frisse en het licht
van de Islam dat er karakteristiek voor was in de vroegere dagen,
zal hersteld worden en de zon zal weer opgaan zoals zij eerder
in de volle glorie van haar licht opging. Maar het is nodig dat de
hemel haar opkomst tegenhoudt, totdat onze harten bloeden van
arbeid en hardwerken en wij alle comfort opgeven om zijn ver-
schijning, en ons onderwerpen aan allerlei schande ter ere van
de Islam. Het leven van de Islam vraagt een offer van ons, en
wat is dat? Dat wij op deze manier zullen sterven.” (17 )

Betekenis die ten grondslag ligt aan de eis

Behalve de kleingeestige Mullah die de onderliggende bete-
kenis van Hazrat Mirza Ghulam Ahmads aanspraak de beloofde
verlosser te zijn, niet konden bevatten, denkt zelfs de ontwik-
kelde Moeslim dat deze aanspraak niets dan scheuring heeft ge-
bracht in het huis van de Islam. Het is waar dat veel tijd van Haz-

30



rat Mirza Ghulam Ahmad in beslag werd genomen, na 1891, door
de controverse met de Orthodoxen, en het werd soms ook erg
onverzoenlijk, maar de interne strijd deed hem nooit zijn ware
doel uit het oog verliezen, dat inderdaad duidelijk en vastomlijnd
was. Wat betreft de interne onenigheden, die waren er al; de
Moeslims hadden feitelijk alle aspiraties uit het oog verloren,
behalve het onder elkaar vechten om de kleinste verschilpunten.
Daarom hadden zij geen oog voor de hogere uitganspunten die
Hazrat Mirza Ghulam Ahmads aanspraak inhield, maar. gebruik-
ten al hun krachten om een strijd voort te zetten over kleine ver-
schillen. Bovendien, het grote doel van de Islam, de voortschrij-
dende mars over de hele wereld, had niets te verliezen door de
aanspraak de beloofde Messias te zijn; de dood van Jezus Chis-
tus voegde slechts één meer toe aan de talloze profeten,de pro-
feet Muhammad (s.a.w.) inbegrepen, die allemaal gestorven wa-
ren; maar voor het christendom betekende zijn dood het einde
van zijn centrale figuur, met wiens overlijden de gehele structuur
van zijn dogma’s in elkaar stortte. Neen, de zaak van de Islam
kreeg daardoor een enorme versterking, want zo lang de Moeslim
geloofde dat Jezus in levende lijve in de hemel was en dat hij op
een bepaald tijdstip in de toekomst zou nederhalen om de over-
winning van de Islam te bewerkstelligen, bleef zijn mentaliteit
er één van heerlijke dromen die nooit uit zouden komen en dat
was de reden waarom de Moeslim het vuur en de energie van de
vroegere tijden verloren had, want om de boodschap van de Is-
lam uit te dragen was naar hij geloofde verbonden met de komst
van Jezus Christus en van de Imam Mahdi en hij had niets anders
te doen dan te zitten wachten. Zo was de verborgen gedachten-
gang die hem zeer inaktief maakte; dat de Messias die zou komen
reeds was gekomen, was een gedachte die de verantwoordelijk-
heid op zijn eigen schouders overbracht; neen, het bracht de ijver
om de boodschap van de Islam uit dragen op hem terug. Als de
Messias gekomen was, was de tijd ook aangebroken voor de ver-
overing van de wereld door de Islam. Dit was de grote geeste-
lijke revolutie die bereikt werd onder hen die Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad als de Messias hadden geaccepteerd, slechts een
handvol mensen, maar die de boodschap van de Islam naar de ver-
ste einden van de wereld brachten, terwijl miljoenen Orthodoxen
meestal leeg zaten of bezig waren met hun interne onenigheid.
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Van verdediging naar aanval

In het werk van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad zelf zijn er
twee veranderingen duidelijk waargenomen met zijn aanspraak
de beloofde Messias te zijn. De eerste is dat, zover het de wed-
jjver met het christendom betrof hij tot dusver een verdedigende
strijd had geleverd, terwijl hij de Heilige Profeet zuiverde van val-
se beschuldigingen tegen Hem ingebracht door de christen-mis-
sionarissen. Maar zijn nieuwe aanspraak hield een agressieve
reeks van akties in: de vernietiging van de fundamenten waar-
op de kerk uitgaande van het christendom zoals het door Chris-
tus was gepredikt, was gebaseerd.

Juist in het begin van Fatah Islam, zijn eerste pamflet;
waarin hij de nieuwe aankondiging deed, schreef hij duidelijk:

"Ik heb een sterke gelijkenis met de aard van de Messias,
en het is dankzij deze natuurlijke gelijkenis dat ik gezonden ben
in naam van de Messias, zodat de leerstelling van het kruis zal
worden verbrijzeld. Daarom ben ik gezonden om het kruis te

breken en het zwijn te doden.” (p: 17) )
Zo was de strijd tussen het christendom en de Islam niet

langer beperkt tot de verdediging van de Islam. De geestelijke
krachten van de Islam moesten verenigd worden om het christen-
dom-zelf aan te vallen.

Dajjal en Gog en Magog

De andere verandering die voortkwam uit de aanspraak de
Beloofde Verlosser te zijn, was dat zij een definitieve richting
gaf aan de missie die Hazrat Mirza Ghulam Ahmad geloofde dat

hem toevertrouwd was, namelijk om de triomf van de Islam
teweeg te brengen en haar te begeleiden naar een wereldverove-
ring. Zodoende werden Europa en de westerse wereld zijn specia-
le doelen en dat nieuwe idee werd geboren als een tweeling met
het idee dat hij de beloofde Messias was. Beide ideeén, het idee
dat hij de Beloofde Messias was en het idee dat zijn roeping was
de boodschap van de Islam naar de westerse wereld te brengen,
werden op hetzelfde moment geboren.

Het was geen toevalligheid, de twee ideeén stonden nauw
met elkaar in verband. De komst van de beloofde Messias stond
niet alleen in de voorspelling van de dag des oordeels; zij was
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voornamelijk verbonden met het idee van de verschijning van de
Anti-Christ ( Dajjal ) en Gog en Magog ( Ya-juj wa Majuj ). In
feite was het werk van de Messias om een einde te maken aan de
invloed van de Dajjal en van Gog en Magog. Nu was het belang-
rijkste idee onder de Moeslims dat de Dajjal een man was met
één oog, die zou verschijnen in latere tijden en die alle schatten
van de wereld in zijn vermogen zou hebben; hij zou beweren de
oppergod te zijn en zou zelfs het paradijs en de hel met zich
mee voeren, en hij zou de gehele wereld in veertig dagen door-
trekken, terwijl hij iedere woning van de mensheid zou bezoe-
ken en hem zou uitnodigen zijn Godheid te erkennen en hen die
hem zouden volgen, rijk zou maken, en de Gog en Magog zouden
een bijzondere creatie van Allah zijn, die over de gehele wereld
verspreid zouden worden.

De waarheid die verborgen was gebleven gedurende dertien eeu-
wen na de Heilige Profeet Muhammad (s.a.w. ), flitsten door
Hazrat Mirza Ghulam Ahmads gedachten tegen dezelfde tijd
dat hij tot de waarheid van Messias werd verheven. Deze waar-
heid was dat Dajjal en Gog en Magog van de voorspellingen niets
anders waren dan de christen-naties van Europa en Amerika. In
hun religieuze gewoonten, terwijl zij de leringen van Christus
weerspraken en ook de leringen van alle profeten van God, stel-
den zij de Gog en Magog voor. Dus toen hij zijn aanspraak de
Messias te zijn aankondigde, na langdurig de voorspellingen die
betrekking hadden op hun verschijning te hebben bestudeerd,
schreef hij in Jzala-Auham, zijn eerste grote werk over dit onder-
werp, onder de titel: het was noodzakelijk dat de Anti-Christ van-
uit de Kerk tevoorschijn zou komen (18 ) :

»Nu dient deze vraag opgelost te worden, dat de komst van
de Messias de zoon van Maria van de Dajjal is bedoeld; als ik ge-
komen ben in de geest van de Messias, wie is dan de Dajjal tegen-
over mij? In de eerste plaats moet men bedenken dat Dajjal let-
terlijk betekent: een vereniging van leugenaars die de waarheid
vermengen met leugens en die bedrog en slinkse methoden ge-
bruiken om de schepping van God op een dwaalspoor te brengen.
Als wij peinzen over de toestand van al deze mensen die het werk
van Dajjal hebben gedaan sedert de schepping van Adam, dan
vinden wij geen andere mensen die Zo krachtig deze karakteris-
tieken hebben gemanifesteerd als de christen-missionarissen in
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India dat hebben gedaan. Zij hebben voor ogen een denkbeeldige
Messias die, zo stellen zij het, nog steeds in leven is en die be-
weerde God te zijn; zij zijn het die beweren dat hij God is,
maar de Messias', zoon van Maria, heeft nooit beweerd God te
zijn; en om deze bewering te staven, hebben zij allerlei verande-
ringen aangebracht en allerlei manieren van bedrog aangedragen.
Met uitzondering van Mekka en Medina is er geen plaats waar
zij niet naar toe gegaan zijn. . . . Ze zijn zo rijk dat de rijkdom-
men van de wereld met hen meegaan waar ze ook naar toe gaan
en ze brengen met zich mee een soort para ijs en hel. Dus wie
hun geloof aanneemt, het paradijs wordt hem getoond en wie
een sterke tegenstander van hen wordt, die wordt bedreigd
met de hel. . . .. Er is geen teken van de Dajjal dat niet met
hen overeenkomt. . . . .. Dus die mensen vertegenwoordigen de
Dajjal die uit het westen is voortgekomen.

”’Nu worden er twijfels geopperd dat de Dajjal één oog zou
moeten hebben, blind aan het rechteroog, dat Gog en Magog ter
zelfde tijd zouden verschijnen.......... en dat de zon ter zelfde tijd
in het westen zal opgaan.........

’Deze twijfels zouden verdwijnen als men zegt, dat één-

ogig niet betekent lichamelijk blind aan een oog.Allah zegt in
de Heilige Koran: ,,Hij die blind is in dit leven zal ook in het hier-
namaals blind zijn.”” (Al — Koran, 17:72)
Heeft het woord blind hier de betekenis van lichamelijke blind-
heid? Neen, het betekent geestelijke blindheid. En de betekenis is
dat de Dajjal verstoken zal zijn van geestelijke wijsheid, hoewel
hij grote uitvindingen zal doen en grote wonderen zal laten
zien alsof hij aanspraak maakt een Godheid te zijn; toch zal hij
geen geestelijk oog hebben, zoals wij heden zien dat het geval
is met de mensen van Amerika en Europa. Dat zij tot het uiter-
ste zijn gegaan op het gebied van wereldse intriges.

“Wat betreft Gog en Magog, het staat buiten twijfel dat dit
twee welvarende naties in de wereld zijn waarvan er een de En-
gelsen ( Teutonen ) en de andere de Russen (Slaven) zijn. Deze
bqlde naties richten hun aanvallen vanuit de hoogte op datgene
wat onder hen ligt d.w.z. zij worden overwinnaars met hun door
God gegeven krachten........... Deze beide naties worden ook in de
Bijbel genoemd.”

“Wat betreft het opgaan van de zon in het westen, wij geloven er-
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in, maar wat mij in een visioen werd getoond was dit — dat het
opgaan van de zon in het westen betekent dat de westerse we-
reld die vanouds omhuld is geweest door duisternis en ongeloof
en fouten, beschenen zal worden door de zon van de Waarheid
en die mensen zullen hun decl van de Islam verwerven. Ik zag dat
ik op een kansel stond in de stad Londen en terwijl ik de waar-
heid van de Islam uitlegde in een goed beredeneerde toespraak in
het Engels: en hierna ving ik een groot aantal vogels die op kleine
bomen zaten; ze waren wit van kleur en hun omvang was als die
van een patrijs. Dus legde ik die droom uit als betekenende, dat
hoewel ik daar niet persoonlijk naar toe zal gaan, mijn geschriften
toch onder die mensen verspreid zullen worden en vele recht-
geaarde Engelsen zullen de waarheid accepteren. In werkelijk-
heid hebben de westerse landen tot op dit ogenblik weinig open-
gestaan voor religieuze waarheden, alsof geestelijke wijsheid in
het geheel aan Azié was voorbehouden en materiele wijsheid aan
Europa en Amerika . . . Nu zal de Almachtige Allah het licht van
genade op hen laten schijnen.” (19)

Islamisering van Europa

Men verbaast zich erover als mens ziet dat een man die in
een dorp, ver verwijderd van alle centra van aktiviteit, die geen
woord Engels verstond en wiens kennis van Europa bijna te ver-
waarlozen was, visioenen heeft dat hij een toespraak in het En-
gels in Londen houdt, en dat de mensen van Europa de Islam
zullen accepteren. De geschiedenis van de Islam laat zien hoe
zulke visioenen eerder zijn bewaarheid. De grote heilige van
Ajmer, Khwaja Muw’in al-Din Chishti zag in een droom, terwijl
hij in Medina was, dat hij de Islam in India predikte en de heilige
van Qadian ziet in een visioen dat hij de Islam verbreidt in Euro-
pa. India heeft de droom van de heilige van Ajmer doen uitko-
men en Europa is ongetwijfeld op weg om het visioen van de hei-
lige van Qadian uit te laten komen.

Te midden van al de vervolgingen waaraan hjj blootgesteld was,
klopte in het hart van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad slechts één
verlangen: het verlangen de Islam 1n het westen te verbreiden

—en dat was de boodschap waarmee hij kwam als de beloofde
Messias . . . .Europa was identiek aan de Dajjal en de Messias
moest de Dajjal overwinnen. Vlammen van het vuur van de te-
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gestand laaiden hoog op aan alle kanten, maar hijj hield zijn oog
op het doel en besloot rustig temidden van dit vuur neer te zit-
ten en boeken te schrijven waarin hij de schoonheden van de
Islam ontsloot, niet slechts geconfronteerd met de tegenwer-
pingen van christen-missionarissen maar ook zij die materialis-
me met zich meebrachten:

”’Dan, voor zover het in mijn vermogen ligt wil ik publice-

ren, in alle landen van Europa en Azi€, de kennis en zegeningen
die de Heilige Geest van God mij toebedeeld heeft. . . . Het is on-
getwijfeld waar dat Europa en Azié een grote reeks van tegenwer-
pingen tegen de Islam hebben, verwerkt in diegenen die missie-
werk doen, en dat hun filosofie en natuurwetenschappen de weg
openen naar een andere soort van kritiek. Mijn onderzoekingen
hebben mij geleid tot de conclusie dat er bijna drieduizend pun-
ten zijn die zijn aangehaald als bezwaren tegen de Islam. . . .
Om deze bezwaren te weerleggen is er een uitverkoren mens no-
dig die een stroom van kennis die in zijn brede borst stroomt
en wiens Kennis speciaal verbreed en verdiept is door Goddelijke
inspiratie . ... dus mijn advies is dat ... .geschriften van het
goede soort naar deze landen moeten worden gezonden.
Als mijn volk mij met hart en ziel helpt, wil ik gaarne een boek
van kommentaren op de Heilige Koran schrijven dat hun toege-
zonden moet worden nadat het in de Engelse taal vertaald is. Ik
kan niet nalaten duidelijk te stellen dat dit mijn werk is en dat
niemand anders het zo goed als ik kan doen of hij is een volge-
ling van mij en zodoende in mij verenigd.”’ (20)

“In deze kritieke tijd is er ‘door Allah een man voortge-
bracht; het is zijn wens het schone gelaat van de Islam aan
de gehele wereld te tonen en Zijn wegen voor de westerse landen
open te stellen.”

TEGENSTAND

Geschillen met de Ulama

Hoewel het zijn ware doel was de verbreiding van de Islam
in het westen te bewerkstelligen, kon hij geschillen met de or-
thodoxe Ulama niet voorkomen, die hem met hand en tand te-
genwerkten. Vaak trachtte hij te zeggen, dat als de Ulama hem
met rust lieten, hij zich met hart en ziel aan de zaak van de
vooruitgang van de Islam zou kunnen wijden, maar hij was er-
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van doordrongen dat hij een grote reeks boeken moest schrijven
en handleidingen en pamfletten moest uitgeven om zijn eigen po-
sitite uiteen te zetten en een aantal polemieken voeren. De eerste
vond plaats te Ludhiana, kort na de aankondiging van zijn aan-
spraak de beloofde Messias te zijn, met Maulvi Muhammad Hus-
sain van Batala, zijn vroegere bewonderaar, en dit duurde van
de 20ste tot de 29ste juli 1891. Bijzonderheden van dit dispuut
zijn vervat in een pamplet genaamd: Al-Hagq. Van Ludhiana ging
hij naar Dehli, het grote bolwerk van de orthodoxe Ulama en
daar stuitte hij op heftige oppositie. Voor zover het de aanspraak
betrof was er niets in dat ketterij genoemd kon worden. Elke
Moeslim had het recht de Heilige Koran en de Hadies te interpre-
teren en Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ontkende deze autoriteiten
geen moment, maar gaf er een interpretatie aan die verschillend
was van die van de orthodoxe Moeslims; en op dat punt kon nie-
mand hem op een fout betrappen. Hij legde herhaaldelijk uit dat
de Heilige Koran verhaalde van de dood van Jezus Christus maar
dat zij geen enkele keer stelde dat Jezus Christus levend in de he-
mel was en dat hij was opgenomen in hogere regionen. Daarom
kon zijn komst zoals die in de Hadies besproken was, slechts op
een figuurlijke wijze vertaald worden en zijn aanspraak de beloof-
de Messias te zijn sproot slechts voort uit zijn algemeen erkende
aanspraak de Mujaddid ( hervormer ) te zijn. De Ulama konden
het op dat punt niet met hem eens zijn. Zijn standpunt was dui-
delijk — en ze namen daarom toevlucht tot verkeerde uitleg, ,
zeggende dat hij bepaalde artikelen van het Moeslim-geloof ont-
kende: bijvoorbeeld dat hij beweerde een profeet te zijn en dus
ontkende dat de Heilige Profeet Muhammad (s.a.w.) de laatste
Profeet was; dat hij het bestaan van engelen ontkende, dat hij
het voorkomen van wonderen afwees.

Weerlegging van valse beschuldigingen

Deze beschuldigingen werden door hem herhaaldelijk weer-
legd. Het volgende manifest werd door hem uitgegeven te Delhi
op 2 okteber 1891. De titel luidde: ,,Een aankondiging door een
reiziger’’; en het begint zo: ‘

Tk heb gehoord dat sommige van de leidinggevende Ulama
van deze stad ruchtbaarheid geven aan de valse beschuldiging te-
gen mij dat ik beweer profeet te zijn en dat ik niet in engelen ge-
loof, noch in de hemel noch in de. hel, of in het bestaan van
Gabriél of in Lalitat-al-Qadr, of in wonderen en de Meraj van
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de Heilige Profeet. Dus om de waarheid te dienen verklaar ik
hier in het openbaar dat dit allemaal verzinsels zijn. Ik beweer
niet een profeet te zijn, noch ontken ik het bestaan van won-
deren, engelen, Lailat-al-Qadr etc. Integendeel, ik beken te gelo-
ven in al de zaken die in de geloofsartikelen van de Islam voor-
komen en in overeenstemming met het geloof van Ahle Sunnat
wal Jamaat, geloof ik in al die zaken die in de Heilige Koran en
de Hadies zijn,vastgelegd en ik geloof dat iedereen die aanspraak
maakt op profeetschap en het apostel-zijn, na onze heer en mees-
ter Muhammad Mustafa, (Moge de vrede en zegeningen van
Allah op hem rusten), de laatste der Apostelen, een leugenaar
en ongelovige is. Het is mijn overtuiging dat Goddelijke Openba-
ring die de apostelen ten deel viel, begon met Adam (A.S.) de
door God uitverkorene, en beéindigd werd door de Apostel van
God Muhammad Mustafa (moge de vrede en zegeningen van Al-
lah op hem rusten).” '

Enkele dagen later sprak hij een bijeenkomst toe in de Jama
Masjid van Delhi met de volgende woorden:

”Andere beschuldigingen die tegen mij geuit zijn, als of ik niet
in de Lailat-al-Qadr, wonderen en de Meraj geloof en dat ik ook
nog zou beweren een profeet te zijn en niet geloof in het einde
van het profeetschap, ontken ik. In al deze zaken is mijn geloof
het zelfde als het geloof van andere Ahle-Sunnaat Wal Jamaat
en zulke bezwaren tegen mijn boeken Tauzih Maram en Izala
Auham, zijn slechts een dwaling van mensen die op zoek zijn naar
fouten. Nu leg ik een duidelijke bekentenis af betreffende de vol-
gende zaken ten overstaan van de Moeslims in dit Godshuis. Ik ge-
loof dat Muhammad Mustafa (Moge de vrede en de zegeningen
van Allah op hem rusten) de laatste der profeten was en ik zie
neer op een ieder die dit als ketterij beschouwt en buiten de gren-
zen van de Islam. Ook geloof ik in engelen, wonderen enz.

Geen aanspraak op Profeetschap

Het is erg vreemd dat men hem beschuldigde te beweren
een profeet te zijn in zijn boek Izala Auham, dat een groot aan-
tal punten bevat waarin hij duidelijk aangeeft niet een profeet
te zijn en uiting geeft aan zijn geloof dat Muhammad (s.a.w.) de
laatste Profeet was. Ik haal hier slechts één zo’n verklaring aan
die in de vorm van vraag en antwoord gesteld is:

”’Vraag: In het pamflet Fatah Islam , is de aanspraak op pro-
feetschap geuit?

“Antwoord: Er is geen aanspraak een profeet te zijn maar
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de aanspraak een Muhaddas (één tot wie Allah heeft gesproken
hoewel geen profeet zijnde) te zijn en deze aanspraak is in op-
dracht van Allah gedaan. Verder is er geen twijfel aan dat het
Muhaddas-zijn een belangrijk deel van het profeetschap inhoudt
. . . Als dit dus als figuurlijk profeetschap wordt genoemd of
beschouwd wordt als een belangrijk deel van het profeet-zijn,
houdt dit dan de aanspraak in een profeet te zijn?”

Vroeg in het volgend jaar ging hij naar Lahore, waar hij een dis-
puut had met Maulvi Abd-al-Hakim. Dit werd afgesloten door de
volgende aankondiging die Hazrat Mirza Ghulam Ahmad deed in
tegenwoordigheid van verschillende getuigen:

»Laat het aan alle Moeslims duidelijk zijn dat al dergelijke
woorden die in mijn geschriften Fatah Islam en Izala-Auham
betreffende de uitspraak dat de Muhaddas in een opzicht een
profeet is, of dat Muhaddassiyyat, gedeelteliik of onvolledige
profeetschap inhoudt, niet letterliik opgevat moeten worden,
maar deze woorden zijn gebruikt in hun oorspronkeﬁjke be-
tekenis; anders gezegd, ik beweer helemaal niet een profeet te
zijn. Aan de andere kant, zoals ik in mijn boek Izala Auhum ge-
schreven heb (blz. 137) geloof ik dat onze heer en meester Mu-
hammad Mustafa (moge de vrede en zegeningen van Allah op
hem rusten) de laatste der profeten is. Dus wil ik aan alle Moes-
lims kenbaar maken dat als zij gegriefd zijn door deze woorden
en als deze woorden hun gevoelens kwetsen, zij al deze woor-
den als gewijzigd mogen beschouwen en het woord Muhaddas er-
voor in de plaats kunnen lezen, omdat ik op geen enkele wijze
twist onder de Moeslims teweeg wens te brengen. Vanaf het be-
gin zoals Allah het zelf het beste weten kan, is het nooit mijn

bedoeling het woord Nabi dat letterlijk profeet betekent te ge-
bruiken, maar slechts in de betekenis van Muhaddas, hetgeen

de Heilige Profeet uitgelegd heeft als betekenend: iemand die
door Allah is aangesproken. Van de Muhaddas wordt in één van
de uitspraken van de Heilige Profeet gezegd: Onder de Israélie-
ten die voor U waren, waren er mannen die door God aangespro-
ken werden, hoewel zij geen profeten waren en als er onder mijn
volgelingen één is, dan is het wel Hazrat Umar (Bukhari). Daar-
om twijfel ik er niet aan mijn mening in een andere vorm te gie-
ten voor de gemoedsrust van mijn Moeslimbroeders, en die ande-
re vorm is dat waar het woord nabi (profeet) ook in mijn ge-
schriften gebruikt wordt, er de betekenis van Muhaddas aange-
hecht dient te worden en het woord nabi moet als uitgewist be-
schouwd worden.”

Dit schrijven werd in de vorm van een overeenkomst opge-
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steld en getekend door verschillende getuigen. Ongetwijfeld
konden er geen duidelijker bewoordingen zijn en hoewel Maulvi
Abd al-Hakim zich terugtrok uit het debat bij het ontvangen van
deze duidelijke verzekering, bleven degenen die de Fatwa of kufr
getekend hadden, vasthouden aan hun valse beschuldigingen,
zeggende dat deze verzekeringen slechts bedoeld waren om het
publiek te bedriegen.

LATERE WERKEN
Gevarieerd werk

De volgende jaren waren jaren van de grootste tegenspoed voor
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en tezelfder tijd de jaren van de
grootste aktiviteit in zijn leven. Hij was vijf en vijftig jaar oud,
de leeftijd waarop een man in het Indiase klimaat wordt geacht
zijn energie te hebben uitgeput; maar in het geval van Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad begint de tijd van zijn grootste aktiviteit
juist waar het bij anderen eindigt. Zijn werk werd zo gevarieerd
dat het nauwelijks te geloven is dat hij de tijd vond om boeken
te schrijven. Hij ontving een groot aantal gasten en bezoekers van
alle delen van India en hij onderhield zich persoonlijk met hen.
Hij moest zijn leerlingen onderrichten, onderzoekers tevreden
stellen en tegenstanders ontmoeten, en hij bracht uren met hen
door gedurende maaltijden, dagelijkse wandelingen en na de vijf
dagelijkse gebeden.

Omdat hij op het hoogtepunt van zijn reputatie was toen hij er
aanspraak op maakte de beloofde Messias te zijn, werden er vele
vragen op hem afgestuurd en zijn post, hoewel die erg zwaar was,
werd persoonlijk door hem afgewerkt tot op vergevorderde leef-
tijd.

Hij moest reizen ondernemen om zijn tegenstanders te ontmoe-
ten in polemische discussies — Moeslims, christenen en Arya
Samaji’s; en de vervelendste van alle verplichtingen, hij moest in
rechtzalen verschijnen om criminele beschuldigingen en belas-
terende aanklachten aan te horen, door zijn tegenstanders tegen
hem gericht. Toch, temidden van al die verscheidene bezigheden
die blijkbaar geen tijd overlieten voor serieus literair werk, pro-
duceerde hij gedurende die zeventien jaren meer dan zeven-
duizend bladzijden, waarvan de meeste wetenschappelijk, dicht
op elkaar gedrukt werk in het Urdu, Arabisch en Perzisch in
boekvorm alleen, terwijl hij voor het bereiken van de leeftijd van
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vijf en vijftig jaar, slechts achthonderd bladzijden had geprodu-
ceerd. Een onuitputtelijke voorraad energie scheen opgeweld te
zijn in zijn hart. En dit alles ondanks het feit dat hij sedert zijn
vroegste jeugd geplaagd werd door twee ziekten; syncope en po-
lyuria, die hem soms erg verzwakten, maar als de aanval voor-
bij was, stond hij weer aan het roer als een jongeman. Enige fei-
ten kunnen hier aangegeven worden met betrekking tot de ver-
scheidenheid aan bezigheden van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.
Zijn discussies met de orthodoxe Ulama, gehouden te Lahore in
1891 en 1892 die elk verschillende dagen duurden, zijn reeds ge-
noemd.

In 1893 was hij verwikkeld in een belangrijke polemiek met de
christen-missionarissen te Amritsar en dat hield hem langer dan
twee weken bezig.

Het was tijdens dat geschil dat hij het principe naar voren bracht
dat elke bewering betreffende de waarheid of onwaarheid van een
geloofleerstelling, en de argumenten ervoor of ertegen, uit het
Heilige Boek van het geloof dat die persoon volgt moest worden
gehaald en hij toonde overtuigend aan dat slechts de Heilige Ko-
ran aan die voorwaarde voldeed.

Het verloop van dit geschil is vervat in een boek genaamd Jang
Mugaddas hetgeen ,,Heilige Oorlog’’ betekent.

Guru Nanaks Chola

In 1895 richtte hij zijn aandacht op de Sikhs, een andere af-
scheiding van het Hindoeisme die belangrijke macht had verwor-
ven in de Punjab.

Zijn navorsingen in de heilige boeken van de Sikhs deden hem
concluderen dat de Stichter van het Sikhisme niet slechts onder
invloed van Moeslim Sufis was gekomen, maar dat hij in feite een
Moeslim was, hoewel de beweging aldus door hem begonnen een
andere wending nam, vanwege politieke redenen. Om deze con-
clusie te bevestigen ondernam hij een reis naar Dera Nanak, een
dorp in het Gurdaspur Distrikt, en een van de heilige plaatsen
van het Sikhisme. Een chola (mantel) die een relikwie van Guru
Nanak zelf is en in het bezit is van zijn nakomelingen, wordt hier
bewaard. Het is een lange mantel met korte mouwen en is ge-
maakt van bruine stof. Een overlevering van de Sakhi van Bhai
Bala, algemeen bekend als Angad’s Sakhi, luidt dat de mantel
uit de hemel naar Nanak neergezonden werd en daarin waren
woorden in het Arabisch geschreven, ook in het Turks, Perzisch,
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Hindi en Sanskrit. Bij de dood van Nanak ging de mantel over op
zijn eerste opvolger, Angad, en zo op opeenvolgende Guru’s, tot
de tijd van de vijfde Guru, Arjan Das.

In zijn tijd werd de mantel bewaard door Tola Ram, als dank
voor een dienst door hem bewezen. Na enige tijd kwam hij in
handen van Kabli Mal, een volgeling van Nanak, en sedert die tijd
bleef hij in het bezit van zijn volgelingen te Dera Nanak.

Door de hoge vermaardheid en het heilig respect waarmee de
mantel werd behandeld door de volgelingen van Nanak, werd het
al heel vroeg een gewoonte om verpakking aan te bieden om hem
tegen weer en wind te beschermen. Het mysterie dat de mantel
omgaf, werd groter door het toegenomen aantal verpakkingen
die hem helemaal onttrokken van het oog van de aanbidder.
Slechts een deel van de mouw was te zien, maar door het steeds
aanraken werden de letters op dat deel erg onduidelijk. Omdat de
stichter van de Ahmadiya-Beweging reeds tot de conclusie was
gekomen dat Gura Nanak in feite een echte Moeslim was, dacht
hij er ook over om het mysterie rond de mantel op te lossen. Zo-
doende vertrok hij op 30 september 1895 met enige van zijn
vrienden naar Dera Nanak.

Door speciale afspraken gemaakt met de bewaarder van de man-
tel werden de talrijke verpakkingen, meestal van zijde of fijne
stoffen één voor één eraf gehaald en het geschrevene op de man-
tel werd zichtbaar. Dit was niet anders dan verzen uit de Heilige
Koran en ze werden direkt gecopieerd. Deze fantastische ontdek-
king van de teksten op de mantel bevestigde dat Nanak een Moes-
lim in hart en nieren is geweest.

Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in een boek
genaamd de Sat Bachan; en hoewel de orthodoxe Sikhs erg opge-
wonden waren toen het verscheen, is toch de waarheid van de
verklaringen ervan nooit in twijfel getrokken.

Vervolgingen

Hierna moest Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bij verschillende
gelegenheden Qadian verlaten in verband met bepaalde zaken
die tegen hem waren aangebracht door zijn tegenstanders. In
1897 moest hij verschijnen voor het gerecht van de Distrikts--
Magistraat van Gurdaspur om voor beschuldigingen van moord
verantwoording af te leggen, tegen hem naar voren gebracht door
Dr. Henry Martyn Clarke van de Church Missionary Society. De
aanklacht was dat Hazran Mirza Ghulam Ahmad één van zijn
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volgelingen had aangezet om Dr.Clarke te vermoorden. De or-
thodoxe Moeslims, vertegenwoordigd door Maulvi Muhammad
Hussain van Batala en de Arya Samaji’s vertegenwoordigd door
Chaudhury Ram Bhay Dutt, de President van Arya Samaj, La-
hore, die aanbood de zaak kosteloos te behandelen, sloten zich
aan bij Dr. Clarke.

De Distrikts-Magistraat, kapt. M.W. Douglas, vond na een diep-
gaand onderzoek dat de kroongetuige in de zaak was geinstru-
eerd in zijn getuigenis door bepaalde christen-missionarissen die
met Dr. Clarke samenwerkten en hij liet Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad vrij.

In het volgende jaar moest hij weer verscheidene keren naar Gur-
daspur reizen en naar Pathankot om een zaak van verstoring van
de orde die door de politie naar voren gebracht was, waar-
bij hij mensen had bedreigd door bepaalde gepubliceerde voor-
spellingen. De andere partij in deze zaak was Maulvi Muhammad
Hussain van Batala. In januari 1903 moest hij naar Jhelum om
zich te verweren in twee zaken van laster, tegen hem aange-
bracht door Maulvi Karam Din. Deze beide zaken werden tijdens
de eerste hoorzittingen afgewezen. Te Jhelum werd hij met groot
enthousiasme door de menigte ontvangen, en oo een enkele dag
sloten zich bijna duizend mensen aan bij zijn Bai-yat. Gedurende
het tweede gedeelte van het jaar 1903 moest hij verschillende ke-
ren te Gurdaspur verschijnen in een andere zaak van laster, tegen
hem aangebracht door dezelfde aanklager die te Jhelum gefaald
had. Ten gevolge van de academische discussies die zij teweeg-
bracht, werd de zaak uitgesteld; voor ongeveer achttien maanden
werd een dagelijkse hoorzitting gehouden en gedurende die tijd
moest Hazrat Mirza Ghulam Ahmad zich te Gurdaspur vestigen.
Deze zaak eindigde in hoger beroep ook met zijn vrijspraak.

Zo werd gedurende de acht jaren 1897 tot 1904 het grootste
gedeelte van zijn tijd in beslag genomen door de verschillende
processen, waarin zijn tegenstanders probeerden hem van crimi-
naliteit te beschuldigen, maar daarin faalden zij steeds weer.

Bezoeken aan belangrijke steden

Daarna bracht hij weer bezoeken aan bepaalde belangrijke
steden om de misverstanden uit de weg te ruimen die door val-
se propaganda tegen hem waren geschapen. Hij ging eerst naar
Lahore, in september 1904, en gaf daar een lezing voor een meer
dan tienduizendkoppig publiek van alle lagen en standen. Daarna,
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in november 1904, ging hij naar Sialkot, waar hij de beroemde
lezing gaf waarin hij zijn missie aan de Hindoes uitlegde door
te verklaren dat de Hindoe-voorspellingen betreffende de komst

van een hervormer ook in zijn persoon waren uitgekomen. Het
onderliggend idee was ook duidelijk vereniging van alle grote na-
ties van de wereld. Haast elke natie verwachtte de komst van de
hervormer in de komende tijden en de vervulling van de hoop van
alle naties in één persoon was zeker de beste manier om hen tot
elkaar te brengen. In oktober 1905 ging hij naar Delhi, waar hij
zich gedurende twee weken tijdens besloten bijeenkomsten wijd-
de aan de uitleg van zijn missie.Op de terugweg van Delhi deed hjj
Ludhiana en Amritsar aan en gaf lezingen in beide plaatsen. De
lezing te Amritsar moest echter ingekort worden, door het optre-
den van enkele fanaten, en de menigte buiten bekogelde hem en
zijn vienden met stenen toen zij de hal van de lezing verlieten.
Zijn laatste lezing was weer te Lahore in de laatste dagen van zijn
leven, in april 1908. Gedurende een maand ongeveer ging hij door
om in informele bijeenkomsten zijn positie aan de notabelen van
Lahore en andere bezoekers uit te leggen.

Wijlen de Mian Sir Fazl-Huzain die toen als advocaat te Lahore
was aangesteld, bezocht een van deze bijeenkomsten en vroeg
hem rechtstreeks of hij niet alle Moeslims die zijn aanspraken
niet aannamen als ongelovigen betitelde, en hij gaf een catego-
risch negatief antwoord. (22)

Bij verschillende gelegenheden legde hij uit dat hij niet beweer-
de een profeet te zijn en dat hij in zijn geschriften slechts dat
woord had gebruikt in een figuurlijke betekenis om ermee aan te
geven iemand die een voorspelling deed, op welke manier het
eerder door grote Moeslim-Sufi’s gebruikt was.

Overzicht van zijn geschriften

Te midden van al deze tegenwerking, moeilijkheden en bele-
digingen en ondanks de vervolging, die soms zeer grote vormen
aannam, ging hij door met het hanteren van zijn pen (met een
onnavolgbaar gemak) en voegde zevenduizend bladzijden toe van
zeer waardevolle literatuur aan de achthonderd bladzijden die hij
op jongere leeftijd had geschreven en die hem de titel van meest
talentvolle schrijver van zijn tijd hadden bezorgd.

De waarde van deze mijlpaal is echter veel groter als men zich re-
aliseert dat zij al de belangrijke godsdiensten ter wereld behan-
delden met al de afscheidingen van het Hindoeisme zoals de
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Arya Samaj, Brahmo Samaj, Sanatan Dharm en het Sikhisme,
met het Boedhisme, Judaisme en het Bahaisme met alle Promi-
nente sekten van de Islam zoals de Orthodoxen, de Shi’as, de
Kharijites, de Ahle-Hadies en andere, en ten slotte nog het
Christendom, dat zijn belangrijkste onderwerp was. Hij vocht
ook tegen het Atheisme en het Materislisme.

De immense verscheidenheid van de onderwerpen is niet slechts
het enige bijzondere aan Hazrat Ahmads godsdienstige literatuur.
Het is de originaliteit en de doortastenheid, waarmee hij elk on-
werp verhandelt, wat hem kenmerkt als de grootste godsdienstige
schrijver van zijn tijd. Er werd een geheel nieuw licht geworpen
op vele Islamitische onderwerpen.

De visie van de Islam op de godsdienst was erg liberaal, en de
Heilige Koran gaf in duidelijke bewoordingen aan dat profeten
onder alle naties verschenen waren; toch erkenden de Moeslims
slechts de goddelijke oorsprong van de Joodse en de Christelijke
godsdiensten.

Het was Hazrat Mirza Ghulam Ahmad die het aspekt accentueer-
de dat elke godsdienst een goddelijke oorsprong had, alhoewel de
leerstellingen ervan vervalsingen konden hebben ondergaan in
haar latere geschiedenis, en dat hoewel de Islam het ophouden
van het profeetschap door de komst van de Heilige Profeet Mu-
hammad (s.a.w.) onderschreef, het niet betekende dat God opge-
houden was tot zijn ware dienaars te spreken, omdat spreken een
kenmerk is van de Goddelijkheid en het nooit kan ophouden te
bestaan. ‘

Op dezelfde wijze deed Hazrat Mirza Ghulam Ahmad nieuw licht
schijnen op het begrip Jihad dat onjuist werd uitgelegd, dat ten
onrechte werd uitgelegd te betekenen het doden van een ongelo-
vige die de Islam niet aanneemt. Dit bleek een geheel onjuiste me-
ning te zijn. Jihad hield in, bewees hij, in de eerste plaats de bre-
dere betekenis van het voeren van strijd op elk gebied, in de
ruimste zin, en de strijd met de pen die nodig was voor het bren-
gen van de Goddelijke Boodschap naar de gehele wereld die de
Koran bevatte, was de grootste der Jikads,; Jihadan Kabiran, vol-
gens het Heilige Boek zelf.

Strijd tegen de ongelovigen was slechts één vorm van Jihad en
deze was slechts toegestaan, zoals hij verder aantoonde, wanneer
het uit verdediging was.

Zulke diepzinnige problemen zoals die op het leven na de dood
betrekking hadden, hemel en hel, beloning en bestraffing, opstan-
ding, de fysieke, morele en spirituele kondities van de mens, en
een aantal andere gelijkluidende zaken werden behandeld met
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een frisheid en originaliteit die woorden van lof van sommige van
de grootste denkers van die tijd ontlokten.

Hij behandelde optimaal al deze zaken tijdens een lezing die tij-
dens de conferentie van godsdiensten gehouden te Lahore, werd
verzorgd, en waarnaar een gemengd publiek van allerlei god-
diensten gedurende twee dagen met volle aandacht luisterde. Die
lezing werd vertaald in het Overzicht van Godsdiensten, en toen
dat geschrift naar Graaf Tolstoy gestuurd werd, antwoordde de-
ze dat hij diep onder de indruk was van de originaliteit van de
schrijver. Die lezing wordt tot heden beschouwd als het krach-
tigste vertoon van de leerstellingen van de Islam.

De Universaliteit van Goddelijke Openbaring

In zijn bekritisering van andere godsdiensten was hij zowel
origineel als fel. Neem bijvoorbeeld zijn behandeling van de ver-
scheidene afscheidingen van het Hindoeisme. Het Brahmanisme
dat de Goddelijke Openbaring ontkende, bood hij zijn eigen re-
ligieuze ervaring aan, terwijl hij vaststelde dat God niet slechts
tot verschillende naties van de wereld had gesproken door hun
grote wijzen en profeten in het verleden (hetgeen het feit staafde
dat Goddelijke Openbaring de ervaring van alle naties van de we-
reld was), maar ook dat spreken een onderdeel van de Goddelijk-
heid was en dat Hij nu sprak zoals Hij ook in het verleden ge-
sproken had.

Hazrat Ahmad zelf had Goddelijke Openbaring in deze eeuw
ontvangen. Het idee van universaliteit van de Goddelijke Open-
baring werd echter tot het uiterste uitgewerkt toen het verder
uitgelegd werd, dat het in zijn laagste vorm, in de vorm van dro-
men die uitkwamen en visioenen — de universele ervaring van de
mensheid was.

Een andere moderne Hindoe-hervormingsbeweging, de Arya Sa-
maj, ontstond als gevolg van verzet tegen Hindoe-afgodenver-
ering en tegen de miljoenen goden, maar het was Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad die het polytheisme aanwees als zijnde een idee
van zo diepgeworteld Hindoeisme dat zelfs de Arya Samaj er zich
niet van kon ontdoen en de leerstellingen van de eeuwigheid van
materie en de ziel en het geloof dat ze niet geschapen waren,
maar levend als God zelf, waren overblijfselen van het polytheis-
me. Over het Sikhisme, een drichonderd jaar oude Hindoe-sekte,
wierp hij een geheel nieuw licht door niet slechts te laten zien dat
hun opvatting van de Goddelijke Eenheid en de andere religieuze
ideeén ervan geheel uit de Islam waren overgenomen, maar dat de
stichter ervan Nanak, eigenlijk een Moeslim was.
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Dood en kruisiging van Jezus

Het was echter in de sfeer van zijn polemiek met het christendom
en in verband met vragen die betrekking hadden op de dood en
terugkeer van Christus, zaken waarover een groot waas van mys-
terie hing, dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad zijn meesterlijke
originaliteit en doortastendheid toonde. Moeslims en christenen
geloofden beiden dat Jezus Christus zich levend in de hemel be-
vond. De eersten geloofden dat hij net voor de Kruisiging levend
was opgestegen en dat zijn gelijkenis op iemand anders was over-
gebracht die voor Jezus Christus was gehouden en in zijn plaats
was overgebracht en gekruisd was, De tweede groep geloofde dat
Jezus zelf was gekruisigd, maar dat hij weer tot leven was geroe-
pen op de derde dag na zijn kruisiging en toen ten hemel op-
gestegen was. Beiden geloofden verder dat hij weer zou nederda-
len op aarde voor de Dag des Oordeels en de Anti-Christ zou
vernietigen. Het mysterie dat de dood van Christus omgaf werd
opgelost door aan te tonen dat, hoewel hij aan het kruis genageld
werd, hij er niet lang genoeg aan bleef hangen dat hij tot ont-
binding kon overgaan, dat hij er levend vanaf genomen was en
naar een grote kamer werd gebracht waar zijn wonden verzorgd
werden, dat hij op de derde dag genoeg kracht had om aanwe-
zig te kunnen zijn bij een geheime ontmoeting van de Aposte-
len, dat hij toen naar Afghanistan en Kasmir vertrok, waar de tien
verdwaalde stammen van Israél zich hadden gevestigd, en dat hij
uiteindelijk een natuurlijke dood was gestorven op de leeftijd
van honderd en twintig jaar in Srinagar, waar zijn graf nog steeds
bekend staat als het graf van Yus Asaf. Dit was een erg originele
oplossing van het Mysterie dat hing over de kruisiging en de ver-
schijningen van Jezus! Christus. Elke schakel van nieuwe feiten
in deze lange reeks na zijn kruisiging was gebaseerd op de Heilige
Koran en de Hadies, van de historische elementen die in de Evan-
gelién vervat waren, en op andere historische, etnologische en
geografische bewijzen die ongetwijfeld een immens onderzoe-
kingswerk hadden gevergd. Terwijl het mysterie betreffende de
kruisiging van Jezus de zonden van de wereld had weggenomen
door zijn dood ,aan het kruis, waarop de gehele christelijke kerk
gebaseerd was, in een klap was weggevaagd, was het bewezen dat
de historische elementen in de Evangelién, de godsdienstige leer-
stellingen die er aan gekoppeld waren, tegenspraken.
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De komst van de Messias en Mahdi

Een groter mysterie hing over de terugkeer van Jezus. Dit

onderwerp werd nog gecompliceerder door zijn verbondenheid
met vele andere, zoals die welke betrekking hadden op de Anti-
Christ, Gog en Magog, de komst van de Mahdi, het opkomen van
de zon in het westen, enzovoort. De oplossing van Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad van dit mysterie was ook origineel. De terugkeer
van Jezus Christus moest op dezelfde manier gezien worden als
de terugkeer van Elija v66r hem, hetgeen Christus zelf had uit-
gelegd als te zijn de komst van iemand in zijn geest en met zijn
kracht. Het was een erg simpele uitleg, toch was zij nooit bij enig
christen of Moeslim opgekomen.
De uitleg van de komst van de Mahdi was ook origineel: de Mahdi
was niemand anders dan de Messias . Een idee dat nog niet cerder
bij een Moeslim was opgekomen, ondanks de Hadies van de Pro-
feet waarin duidelijk was gesteld: ,, er is geen Mahdi dan de Mes-
sias.” Toen deze zaken dus opgelost waren, moest de Anti-Christ
nog ontdekt worden. In deze zaak was hij ook origineel. In de
Hadies stond duidelijk besproken als iemand die uit een kerk zou
voortkomen en dit gaf Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de sleutel
tot zijn ontdekking. De kerk had inderdaad de leringen van Chris-
tus juist tegengesteld aan wat zij werkelijk waren voorgesteld en
daarom was de kerk de Anti-Christ. Toen de Anti-Christ ontdekt
was, was het niet moeilijk meer om de Gog en Magog te ontdek-
ken. Dit waren de twee grote rassen,de Teutonen en de Slaven,
die in deze eeuw werden vertegenwoordigd door de Engelsen en
de Russen, en die in de wereld overheersten. Dat de zon in het
westen zou opgaan betekende, figuurlijk gesproken, de zon van
de Islam, wier schijnen in het westen verbonden was met de
terugkeer van Christus. Het westen was onberoerd gebleven voor
de boodschap van de Islam; de Anti-Christ moest door de ko-
mende Messias worden verslagen en dan zou de weg geopend wor-
den voor het propageren van de Islam in het westen.

De Review of Religions

Al deze grote waarheden waren niet de moeizaam door ar-
beid verkregen ontdekkingen van een grote geleerde, die jaren in
beslag zouden moeten hebben genomen, maar hoewel hij inder-
daad een geleerde was, werden ze hem door Goddelijke inspi-
ratie plotseling ingegeven, toen hij genoodzaakt was te verklaren
dat Jezus Christus dood was en dat hijzelf de Messias was van wie
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“voorspeld was dat hij later zou komen.

Ook waren deze niet slechts de visioenen van een groot zie-
ner. Dit waren de grote waarheden, de vervolmaking van het-
geen het grote doel van Hazrat Mirza Ghulam Ahmads leven was.
Daarom legde hij temidden van al die bezigheden en beledigingen
waarover reeds eerder is gesproken, met zijn eigen handen de
grondslag van het werk om de boodschap van de Islam naar het
westen te brengen. De Review of Religions een maandblad in
het Engels, kwam voor het eerst uit in Januari 1902. Het was het
eerste godsdienstige tijdschrift, waarin Moeslimzaken werden be-
sproken, en het werd geleid volgens rationele principes, hetgeen
Moeslims en niet-Moeslims aansprak. Het was uitstekend geschikt
om de Islam aan de westerse geest te presenteren. De volgende
beoordeling van dit blad was van de pen van een erg kritische
schrijver, H.A. Walter:

,,Een van de Knapste volgelingen van Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad, Maulvi Muhammad Ali, M.A., L.L.B.; werd tot uitgever
van dit blad benoemd, en enige tijd werd hij geassisteerd door
Khwaja Kamalud-Din (ook advocaat). De titel paste bij dit blad,
want het heeft zijn aandacht geschonken aan een opmerkelijk
wijde scala van godsdiensten en een grote verscheidenheid van
onderwerpen. Orthodoxie, Hindoeisme, de Arya Samaj, de Brah-
mo Samaj en Theosofie, Sikhisme, Boedhisme, Jaisme, Zoroastria-
nisme, Bahai-geloof, christelijke wetenschap en het christendom
hebben alle aandacht gehad,evenals de Islam en al haar vertakkin-
gen zowel van vroeger als uit de moderne tijd, zoals de Shi’iten
de Ahle-Hadies, de Kharijten, de Sufi’s en zulke representatieve
exponenten van moderne tendensen als Sir Ahmad Khan en Syed
Amir AIL.”

De Review of Religions was zodoende de stem van de Ah-
madiya-Beweging geworden, zowel om het onbegrip dat t.a.v. de
Islam bestond als om een vergelijkende studie te maken van gods-
diensten. Het was een begin om de grote ideeén in praktijk te
brengen om Moeslim-missies in het westen te vestigen voor het
verspreiden van Moeslim-literatuur en om de Heilige Koran in
Europese talen te vertalen, ideeén waaraan Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad zelf uiting had gegeven sedert 1891, toen hij er aanspraak
op maakte de beloofde Messias te zijn, maar die pas na zijn dood
tot uitdrukking werden gebracht. De vertaling van de Heilige Ko-
ran werd ter hand genomen, slechts een jaar na zijn dood, terwijl
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de Moeslim-missie in Eu{opa drie jaar daarna gerealiseerd werd.
Dit waren de natuurlijke ontwikkelingen van de lijnen, langs
welke Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Beweging leidde. Hij
stoorde zich niet aan de kleinere sektarische verschillen onder de
Moeslims, en leidde een leger van volgelingen op voor de gees-
telijke verovering van het westen. Het zaad was verspreid, de
mensen die de planten zouden behandelen waren opgeleid, en de
tijd was gekomen voor de meester om te vertrekken.

LAATSTE DAGEN
Het testament

Het jaar 1905 liep ten einde toen hij bepaalde openbarin-
gen kreeg over het feit dat zijn einde nabij was. Op de 24ste de-
cember 1905 schreef hij zijn testament Al-Wasiyyat (of het tes-
tament) waarin hij vastlegde:

,,Daar de Almachtige God mij heeft ingelicht in verschillen-
de openbaringen die elkaar opvolgden, dat mijn einde nabij is, en
de openbaringen daarop betrekking hebbende zijn zo veel en zo
overduidelijk geweest dat ze mijn leven op zijn grondvesten heb-
ben doen schudden en dit leven voor mij erg onbelangrijk hebben
gemaakt, vind ik het nodig om voor mijn vrienden en die perso-
nen die voordeel zouden kunnen halen uit mijn leringen, enige
woorden van advies neer te schrijven.”

Onderstaand volgen enkele van deze openbaringen:

,,De bestemde tijd van mijn dood is nabij gekomen, en wij
zullen U geen aankondiging nalaten die een bron van schaamte
voor U zal zijn. Er is U erg weinig tijd overgebleven van de tijd
die U door de Heer is toegewezen . . . .En wij zullen U of een
deel laten zien van hetgeen waarmee wij hen bedreigen of wij
zullen U doen sterven. Er zijn zeer weinige dagen overgebleven en
verdriet zal allen overspoelen op die dag.”

Enige woorden van troost zijn eraan toegevoegd voor zijn
volgelingen en hen wordt gezegd dat de Beweging zal bloeien na
zijn dood:

,,Houdt dan in gedachten, mijn vrienden, dat omdat het een
Goddelijke wet is, dat Hij twee tekenen toont van Zijjn macht, zo-
dat Hij op die manier twee valse vreugden van de tegenstanders
niet zal doen uitkomen; het is niet mogelijk dat Hij nu deze
oude wet zal veronachtzamen. Weest daarom niet gekwetst om
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wat ik U gezegd heb en laat er geen verdriet in Uw hart zijn, want
het is nodig dat U een tweede teken van Goddelijke macht ziet,
en het is beter voor U, want het is eeuwig en zal niet onder-
schept worden tot de dag des oordeels.”

De voorbereidingen voor het verder uitdragen van de Bewe-
ging worden dan aanbevolen. Het eerste punt was het inwijden in
de Beweging. Terwijl de Stichter in leven was, wijdde hij per-
soonlijk mensen in de beweging in. Hij gaf aan dat na zijn dood
de leden ingewijd zouden worden door de voornaamsten van zijn
volgelingen. En hij schreef:

»»Zulke mensen zullen gekozen worden door de gelovigen.
Daarom zal een ieder over wie ongeveer veertig gelovigen bepaald
hebben dat hij geschikt is om de eed van anderen in mijn naam
af te nemen, gerechtigd zijn zulks te doen en hij zal zichzelf als
voorbeeld voor anderen stellen.”’

Anjuman om het werk na hem voort te zetten

Het volgende punt was het beheren van de zaken van de

Beweging, en hiervoor werd er een Anjuman aangesteld met de
macht om zulke aangelegenheden te behandelen. Deze Anjuman
werd gesticht onder de naam Sadr Anjuman Ahmadiya (of de
Hoofdafdeling van de Ahmadiya) en de regels en wetten die
zij inhield, werden uitgegeven met de handtekening van Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad.
Zij trad onmiddellijk in werking na de publikatie van het Testa-
ment en had de volle verantwoordelijkheid over alle zaken van
de Beweging, de financién inbegrepen. Toen er een verschil van
mening rees, ongeveer twintig maanden nadat de Anjuman was
gevormd, betreffende de draagwijdte van haar macht en de zaak
aan de Stichter werd voorgelegd, nam hij zijn besluit met de vol-
gende woorden:

,,Het is mijn mening dat in elke zaak waarbij de Anjuman
tot een beslissing komt, het zo moet zijn dat daar zulk een beslis-
sing door de meerderheid van stemmen genomen is, deze beslis-
sing als de juiste gezien moet worden en zij zou dus de eindbe-
slissing moeten zijn.

Toch zou ik er dit aan toe willen voegen: dat in bepaalde religi-
euze zaken die verband houden met het speciale onderwerp
van mijn terugkeer, ik wel geinformeerd zou moeten worden.
Ik ben ervan overtuigd dat deze Anjuman niets zal doen tegen
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mijn wensen. Dit is slechts neergeschreven bij wijze van voor-
zorgsmaatregel, want het kan zijn dat het onderwerp één is dat
door God op een speciale manier bevolen is. Deze regel dient
slechts gedurende mijn leven in acht genomen te worden; daarna
zal de beslissing van deze Anjuman in alle zaken beslissend zijn.”
De Anjuman had zodoende de gehele macht in alle zaken
die de Beweging betroffen en volgens zijn eigen woorden ,,was

de Anjuman de opvolger van de door God aangewezen Khalifa™.

Boodschap van vrede

Zoals reeds eerder vermeld, ging hij in april 1908 naar Laho-
re. Daar, toen hij dagelijks bezig was met zijn positie aan aan-
dachtig luisterende Moeslims uit te leggen, die verwonderd waren
toen zij hem zelf hoorden zeggen, dat hij niet beweerde een pro-
feet te zijn, begon hij een pamflet te schrijven dat een speciale
boodschap voor zijn Hindoe-landgenoten inhield, met de bedoe-
ling eenheid te brengen tussen Hindoes en Moeslims. De bood-
schap was gebaseerd op het grote principe van de Heilige Koran
dat hij zijn gehele leven al gepredikt had, nl. dat alle godsdiens-
ten uit één Goddelijke bron voortsproten, zoals het in de Heilige
Koran duidelijk staat: “’En er is geen natie of er is een bood-
schapper onder hen geweest” (35:24). In verband met dit vers
stelde hij dat er in India profeten geweest moeten zijn, en omdat
Rama en Krishna door de Hindoes als de twee grote hervormers
werden gezien, moesten zij de profeten zijn die naar dat volk ge-
zonden waren. Hij riep de Hindoes op om de Moeslim-erkenning
van de Hindoe-profeten te beantwoorden door de Heilige Profeet
Muhammad (s.a.w.) te erkennen. Als zij dat deden, zou er een
blijvende vrede tussen Hindoes en de Moeslims worden bereikt,
in welk geval hij en zijn volgelingen bereid waren verdere con-
cessies te doen betreffende de godsdienstige sentimenten van de
Hindoe-godsdienst door hun recht op te geven om Kkoeien te
slachten en rundvlees als voedsel te gebruiken.

Deze boodschap werd genoemd de ,,Boodschap van de Vrede” en
zij bleek zijn laatste boodschap te zijn.

De dood van de Stichter

Op de leeftijd van drie-en-zeventig jaar hanteerde hij nog
steeds zijn pen voor de zaak van de Islam met de energie van een
man van dertig. Hij had net de laatste regels van zijn vredesbood-
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schap beéindigd, de basis van een mogelijk blijvende vrede tussen
Moeslims en Hindoes aangevend, toen hij plotseling om 10 uur
’s avonds van de 25ste mei 1908 ziek werd met een aanval van
diarree, waaraan hij bezweek om 10 uur ’s morgens de 26ste mei
1908. De gouvernementsarts van Lahore stelde vast dat de oor-
zaak niet een infectieziekte was en op grond van dit certificaat
lieten de autoriteiten toe, dat zijn lichaam naar Qadian gebracht
werd, waar het op de 27ste mei naar zijn laatste rustplaats ge-
bracht werd.

BIJDRAGEN AAN DE ISLAM

Mysterie opgelost

Zo eindigde een bewogen leven dat in de korte tijd van
achttien jaren (1890-—1908) niet slechts vele van de bestaande
godsdienstige ideeén op een revolutionaire wijze had veranderd,
maar ook definitieve stappen had ondernomen in een geheel an-
dere richting — het presenteren van de Islam aan en de geestelij-
ke overwinning op het westen. Grote religieuze mysteries die ge-
durende eeuwen een raadsel waren voor het menselijk brein, wa-
ren ontrafeld. De wederkomst van Christus, de beproeving door
de Anti-Christ, het bestaan van Gog en Magog, de komst van de
Mahdi en andere soortgelijke onderwerpen waren mysteries die
de twee grootste godsdiensten van de wereld beinvloeden, het
christendom en de Islam die beiden streefden naar de heerschap-
pij van de wereld, en er was inderdaad een geinspireerd man voor
nodig om de sluier van deze mysteries te lichten; zulk een man
was Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Hij bezat niet slechts de in-
spiratie om de grootste mysteries te belichten, maar had ook het
geloof en de energie die hem in staat stelden een nieuwe richting
te geven aan de verbreiding van de Islam, die tot nu toe in het
westen geen gehoor had gevonden voor haar boodschap. Het
christendom was erop uit de Moeslimwereld te veroveren; in we-
reldlijke zaken had het de Islam overwonnen, maar op het geeste-
lijke vlak maakte Hazrat Mirza Ghulam Ahmad een gedurfde aan-
vang en daagde het christendom in zijn eigen huis uit. Het is een
tesultaat van die uitdaging dat er nu moskeeén gebouwd worden
in grote christen-centra, dat er een essentiéle verandering teweeg-
gebracht wordt in de houding van de Europeanen tegenover de
Islam, en dat duizenden beschaafde en geleerde Europeanen een
paradijselijke vrede bij de Islam hebben gevonden.
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GEEN PROFEET

Zijn aanspraak misverstaan

Elke grote man is tot op zekere hoogte misverstaan, ook zo

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. De ernstigste van deze misver-
standen was die welke beweert dat hij er aanspraak op maakt
profeet te zijn. Deze aanklacht was van tegenstanders toen hij
yoor het eerst uitte dat hij de beloofde Messias was en een deel
van zijn volgelingen, de Qadiani’s, heeft zich nu bij hen aangeslo-
ten en brengt schande over zijn Beweging.
Wij hebben al gesteld toen wij zijn aanspraken behandelden, dat
hij er aanspraak op maakte een Mujaddid te zijn (in 1882), en
dat zijn aanspraak de beloofde Messias te zijn, werd geformuleerd
in 1891. Het was ter gelegenheid van de tweede aanspraak dat
zijn vijanden hem ervan beschuldigden dat hij beweerde een pro-
feet te zijn, en hij verweerde zich onmiddellijk door dit een valse
beschuldiging te noemen, en hij verklaarde definitief en zonder
twijfel dat hij nooit verklaard had een profeet te zijn, dat hij ge-
loofde in de Heilige Profeet Muhammad (s.a.w.) als de laatste
profeet en dat hij een ieder die daarna beweerde een profeet te
zijn een leugenaar noemde. Enkele citaten uit zijn geschriften zijn
reeds gegeven. Na deze verklaringen gelezen te hebben, kan nie-
mand hem er meer van beschuldigen dat hij beweerde een profeet
te zijn. Hoe ontstond dan het misverstand? Toen Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad er aanspraak op maakte de beloofde Messias te
zijn op grond van het feit dat hij overeenkomst vertoonde met
Jezus Christus, werd er een bezwaar naar voren gebracht dat Je-
zus een profeet was en dat geen ander dan een profeet zijns ge-
lijke kon zijn. Het volgende antwoord op dit bezwaar vindt men
in het eerste boek waarin een aanspraak de beloofde Messias te
zijn, wordt gedaan:

,,Nu dan, als er bezwaar wordt geopperd dat iemand die
overeenkomst vertoont met Christus ook een profeet moet zijn,
omdat Jezus ook een profeet was, dan is het antwoord hierop
in de eerste plaats dat onze Heer en Meester het niet heeft ge-
steld dat de Messias die komt een profeet zal zijn; neen, hijj
heeft duidelijk gemaakt dat hij een Moeslim zal zijn en dat hij
zoals alle andere gewone Moeslims gebonden zal zijn aan de
wet van de Islam. Bovendien bestaat er geen twijfel over dat ik
gekomen ben als een Muhaddas van God en een Muhaddas is aan
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de ene kant een profeet, al heeft hij niet een volledige profeet-
schap; doch hij is gedeeltelijk een profeet, want hij is begiftigd
met de gave dat God tot hem gesproken heeft; zaken die niet ge-
zien kunnen worden, werden aan hem geopenbaard, en zoals de
openbaringen van Profeten en Apostelen is zijn openbaring ge-
vrijwaard van de invloed van duivelen en de kern van de wet is
voor hem ontsloten en hij wordt zoals de profeten nu gezonden,
en zoals de profeten is het aan hem bevolen zijn aanspraak met
luidde stem aan te kondigen!” (23)

Ontkenning van Profeetschap

Men moet goed onthouden dat in de terminologie van de Is-
lam een Muhaddas een rechtschapen persoon is die geen profeet
is maar tot wie God spreekt. Toen hij geconfronteerd werd met
het bezwaar dat hij beweerde als Christus te zijn, maar dat Chris-
tus een profeet was en dat zijns gelijke ook een profeet zou moe-
ten zijn, gaf Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de volgende uitleg
waarvan de strekking was dat hij een Muhaddas was en dat de
Muhaddas in zekere zin een profeet was, alhoewel zijn profeet-
schap slechts gedeeltelijk was en niet geheel. Het was deze uit-
spraak die verkeerd uitgelegd werd door zijn tegenstanders als de
aanspraak een profeet te zijn en op deze basis werd hij een onge-
lovige en een ketter genoemd. Om het misverstand uit de wereld
te helpen, ontkende hij herhaaldelijk met nadruk dat hij beweer-

de een profeet te zijn en benadrukte dat hij slechts een Muhaddas
was:

,,Jk doe een publiekelijke aankondiging in dit Godshuis, de
Moskee, dat ik geloof in het einde van het profeetschap met de
komst van de laatste der profeten (moge de vrede en de zegenin-
gen van God op hem rusten) en dat ik degene die het einde van
het profeetschap ontkent een ongelovige noem en iemand die

buiten het licht van de Islam wandelt. (24)
,.Jk heb niet beweerd een profeet te zijn; ik beweer een Mu-

haddas te zijn en dit ben ik geworden in Goddelijke opdracht.
Het lijdt geen twijfel dat het Muhaddas-zijn voor een gedeelte
overeenkomt met het profeet-ziin. Als dit dan figuurlijk profeet-
schap genoemd wordt, beschouwd als een gedeelte van het pro-
feetschap, houdt het dan een bewering in profeet te zijn? (25)

Laat het bekend zijn aan alle Moeslims dat alle woorden die in
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mijn geschriften voorkomen . . . die hierop betrekking hebben,
dat de Muhaddas in zekere zin een profeet is of dat Muhaddas-
zijn gedeeltelijk profeet-zijn inhoudt of onvolledig profeetschap;
al deze woorden moeten niet letterlijk opgevat worden, maar
zijn slechts in hun literaire betekenis gebruikt . . .

Daarom heb ik niet de minste twijfel om mijn mening in een an-
dere vorm te brengen om de gemoedsrust van mijn Moeslimbroe-
ders, en die andere vorm is, dat, waar het woord nabi (profeet) in
mijn geschriften genoemd is, moet het beschouwd worden als be-
tekenend Muhaddas, en het woord nabi (profeet) moet als uitge-
wist worden beschouwd” (26)

,,Een van de bezwaren van hen die mij een ongelovige noemen is
dat ik beweer een profeet te zijn en dat ik mezelf een profeet
noem.

Het antwoord hierop is dat men moet weten dat ik niet be-

weer een profeet te zijn, noch heb ik gezegd dat ik een profeet
ben, maar deze mensen hebben zich gehaast mijn woorden mis
te verstaan . . .
Ik heb tegen deze mensen niets anders gezegd dan wat ik in
mijn boeken heb geschreven, dat ik een Muhaddas ben en dat
God tot mij spreekt zoals hij tot een Muhaddas spreekt . . .en
welk recht heb ik dat ik zou beweren een profeet te zijn en uit
het licht van de Islam te treden.”” (27)

,,Deze mensen hebben mijn woorden niet begrepen en zij
zeggen dat ik beweer een profeet te zijn en deze aantijging van
hun is een klare leugen.” (28)

Dit zijn slechts enkele van de vele verklaringen die door

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad werden afgelegd, waarin hij duide-
lijk ontkende een profeet te zijn.
Het wordt verder in deze verklaringen uitgelegd dat toen hij in
een zin de Muhaddas een profeet noemde, hij het woord pro-
feet in literaire zin gebruikte en niet in de letterlijke of techni-
sche zin, en dit wordt ook het figuurlijk gebruik van het woord
genoemd. Het was een hoge mate van dwaasheid van de zijde van
zijn tegenstanders en niet minder van de zijde van zijn volgelin-
gen die tot de sekte van Qadian behoorden, om het woord in
letterlijke vorm aan te nemen als degene die het gebruikt, spe-
ciaal zegt dat hij het op een figuurlijke wijze gebruikt heeft. Deze
houding behield hijj tot het laatst.
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Zo schreef hij in één van zijn laatste geschriften, de Hagiqat
al-wahy, die minder dan een jaar voor zijn overlijden werd ge-
publiceerd:

,,Deze dienaar zegt niet anders dan wat de Heilige Profeet
zei, en hij gaat geen stap van zijn pad af en hij zegt dat Allah hem
een profeet genoemd heeft in zijn openbaring en ik ben zo ge-
noemd door de stem van onze Boodschapper, Mustafa; en hij be-
doelt met profeetschap niet anders dan dat hij meerdere malen
door God is aangesproken, en wij bedoelen met profeetschap niet
wat ermee bedoeld werd in voorgaande geschriften.”’(29)

,,En Allah bedoelt met mijn profeetschap niets anders dan
dat ik vaker door hem ben aangesproken en de vloek van Allah
rust op diegene die er meer aan toeschrijft dan dit en onze Bood-
schapper is de laatste der Profeten en de reeks van boodschappers
is met hem geéindigd . . . en na hem blijft er niets anders
over dan vaker door God te worden aangesproken, en ook dat
omdat ik een volgeling van hem ben . . . . en ik ben een profeet
van God genoemd op een figuurlijke wijze, niet in de letterlijke
zin.” (30)

Deze paar citaten zouden alle twijfel moeten wegnemen in
verband met de beschuldiging als zou Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad zichzelf een profeet genoemd hebben. Hij beweerde
slechts een Muhaddas te zijn, omdat het woord nabi (profeet) in
enkele van zijn openbaringen voorkwam, alsook in een Hadies
van de Heilige Profeet in verband met de Messias, die komen zou;
hij legde uit dat het fuguurlijk was gebruikt, niet in de letterlijke
zin van het woord, en dat figuurlijk een Muhaddas een profeet
kon worden genoemd, omdat hij door God was aangesproken;
daarom, waar hij het woord profeet ook gebruikte, was het in de
figuurlijke betekenis. Hij heeft er nooit mee bedoeld dat hij een
echte profeet was in de ware zin des woords, maar slechts dat hij
door God was aangesproken; en dat God tot zijn dienaren spreekt
in deze umma is een feit dat door alle Moeslims wordt erkend.

JIHAD (Heilige oorlog)
De leerstelling van de Jihad niet afgeschaft

Een andere beschuldiging tegen de Stichter van de Ahmadiya-
Beweging is dat hij de leerstelling van de Jikad ontkende. Het
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is gemakkelijk te veronderstellen dat een ieder die de Heilige
Koran en de Heilige Profeet Muhammad (s.a.w.) accepteert,
de Jihad niet kan ontkennen. Bevelen in verband met de Jikad
beslaan een omvangrijk gedeelte van de Heilige Koran. De ortho-
doxe Moeslims geloven dat sommige regels van de Heilige Koran
door andere zijn afgeschaft. De Ahmadiya-Beweging heeft lang
gevochten tegen deze leerstelling en veel verlichte Moeslims ac-
cepteren nu het inzicht van de Ahmadi dat geen vers en zelfs
geen punt uit de Heilige Koran wordt afgeschaft. Onder de kop:
,,Een verklaring van enkele onzer punten van geloof” schreef de
Stichter van de Ahmadiya-Beweging:

,,God spreekt tot zijn dienaren in deze umma, en zij wor-
den als de profeten waren, en zij zijn geen echte profeten, want
de Heilige Koran heeft de noodzaak van de Wet duidelijk ge-
maakt, en hen wordt slechts een uitleg over gegeven en zij kun-
nen er niets aan toevoegen, of eruit schrappen, en wie er ook aan
toevoegt of ervan afhaalt, is als de duivels die slecht zijn.”” (31)

Het is daarom onmogelijk dat, terwijl hij zulk een geloof
koesterde, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kon zeggen dat hij de
Jihad had afgeschaft. Deze is door de Heilige Koran bevolen en is
één van de vijf fundamenten van de Islam. Ik citeer een hoofd-
stuk uit zijn pamflet genaamd De Jikad om aan te geven dat hij
slechts van de Ulama verschilde in zijn interpretatie van Jihad,
zoals het in de Heilge Koran is opgenomen:

,,Men moet goed bedenken dat de leerstelling van Jihad zo-
als het door de Moeslim Ulama van onze dagen, die zichzelf
Maulvi’s noemen, wordt verstaan, niet de wareis. . .

Deze mensen zijn zo vasthoudend in hun geloof, dat geheel ver-
keerd is en tegen de Heilige Koran en de Hadies; dat de man die
er niet in gelooft en er tegen is, een Dajjal genoemd wordt.” (32)

Misvattingen over de Jihad

Men kon hieruit opmaken, dat volgens de stichter van de
Ahmadiya-Beweging de leerstelling van de Jikad zoals door de
Ulama geinterpreteerd tegengesteld was aan de ware leerstellingen
van de Heilige Koran en de Hadies. Wat Hazrat Mirza Ghulam Ah-
mad verwierp was niet de leerstelling van Jihad, maar de ortho-
doxe interpretatie ervan, die in het westen grote misvattingen te-
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weegbracht over de leerstelling van de Jikad, zodat zelfs de onbe-
vooroordeelde schrijvers van het westen dachten dat het woord
Jihad stond voor oorlog gevoerd om de Islamitische godsdienst
met geweld op te leggen aan niet-Moeslims. Zo begint in de En-
cyclopedie van de Islam het artikel over Jihad met de volgende
woorden:

,,De verbreiding van de Islam met wapengeweld is een gods-

dienstige plicht, de Moeslims in het algemeen voorgeschreven.”
Klein legt in zijn Religie van de Islam zelfs een meer verpletteren-
de verklaring af: ,,Jihad .. . . De strijd tegen ongelovigen om of
hen voor de Islam te winnen, of hen te onderwerpen en uit te
roeien indien zij weigeren Moeslim te worden.”
In de algemene Moeslim-gedachte was er zelfs een groter misver-
stand, namelijk dat het doden van een ongelovige Jihad was en
dat zulk een handeling de uitvoerder het recht gaf op de titel
Ghazi. Deze opvatting gekoppeld aan het heersend geloof in de
komst van een Mahdi die alle niet-Moeslims met het zwaard zou
bestrijden als zij de Islam niet zouden aannemen, hetgeen tegen -
gesteld was aan de duidelijke leerstellingen van de Heilige Koran
deed erg veel afbreuk aan de zaak van de verbreiding van de Isltam
onder niet-Moeslims. Met weinige uitzonderingen waren zelfs ont-
wikkelde Moeslims het slachtoffer van de verkeerde indruk als
zou de Islam een agressieve oorlog tegen ongelovigen voeren, en
de stichter van de Ahmadiya-Beweging moest ononderbroken
strijd voeren niet tegen de Jikad zoals in de Heilige Koran was
aangeduid, maar tegen de verkeerde uitleg die zich manifesteerde
onder zowel Moeslims als niet-Moeslims.

Oorlog om Godsdienst te verbreiden is nooit toegestaan

De weg was geopend om deze misverstanden uit de weg te
ruimen door twee principes vast te stellen:

(1) Dat de Jihad betekent met alle kracht die men bezit,
proberen, of het nu door het woord of de daad is, en dat het
woord in deze brede betekenis gebruikt is in de Heilige Koran;

(2) Dat wanneer het in de engere vorm van strijden wordt
gebruikt, het slechts betekent ,,vechten uit zelfverdediging”.

Als daarom alle pogingen om de boodschap van de Islam aan niet-
Moeslims te brengen door het simpele middel van prediking, of
wat geestelijke oorlog wordt genoemd, binnen de perken van de
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Jihad viel, was een oorlog om de Islam te propageren (als zulk
een oorlog ooit door een Moeslim-vorst ondernomen was) buiten
de lijnen van de ware betekenis ervan; en het zou tegen het ba-
sisprincipe zijn, dat neergelegd is in de Heilige Koran, namelijk
dat er geen dwang is in de godsdienst. (2:256)

Als Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ooit gesproken heeft over het
afschaffen van jihad, dan was het over deze verkeerde uitleg van
jihad, niet van de Jihad die in de Heilige Koran was bedoeld,
waarvan hij elk woord als een Goddelijke Openbaring beschouw-
de, die tot de dag des oordeels niet kon worden afgeschaft. Hier
volgt een andere passage uit het pamflet dat eerder genoemd
werd: :

,,Hun geschilpunt dat sinds de Jikad vanaf de vroegste dagen

van de Islam was toegestaan er nu geen reden zou bestaan waar-
om zij nu verboden zou moeten worden, is een totale misvatting.
Zij kan weerlegd worden op tweeérlei wijze; ten eerste, dat deze
inbreuk uit verkeerde bron gehaald wordt; onze Heilige Profeet
heeft nooit het zwaard tegen iemand gebruikt, behalve tegen hen
die eerst het zwaard trokken (tegen de Moeslims).
Ten tweede, dat zelfs al zouden wij bijvoorbeeld als punt van
discussie veronderstellen dat er zulk een Jihad in de Islam be-
stond, zoals deze Maulvi’s denken, zelfs dan zou deze opdracht
nu niet ten uitvoer te brengen zijn, want er staat geschreven dat
wanneer de beloofde Messias verschijnt , er een eind zal komen
aan Jihad met het zwaard en aan alle religieuze oorlogen.”(33)

Men zal opmerken dat het heersende idee dat de Islam een
Jihad toestond om de verbreiding van het geloof op tweeérlei,
wijze wordt weerlegd. In de eerste plaats dat Jihad tegen de Hei-
lige Koran en Hadies is als de Heilige Profeet het zwaard slechts
in zelfverdediging heeft getrokken, niet voor het propageren van
de godsdienst. Verder wordt eraan toegevoegd dat zelfs als een
punt van discussie verondersteld wordt dat een Jihad voor het
propageren van de godsdienst wordt ondernomen — dat zulks
nooit door de Heilige Profeet werd ondernomen is duidelijk on-
derschreven in het eerste gedeelte — zulk een Jikad nu niet onder-
noemen kan worden, want er staat van de Boloofde Messias ge-
schreven dat hij alle (godsdienstige) oorlogen zal be€indigen,
yaz-al-harb, zoals duidelijk staat geschreven in de Bukhari. Wat
bedoeld wordt is namelijk dit, dat een jihad, die tegengesteld is
aan die van de Heilige Koran en de leerstellingen van de Heilige
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Profeet, als er ooit één geweest is, ongetwijfeld het resultaat was
van een misverstand, en naar de bovengenoemde Hadies zal de
Beloofde Messias dat misverstand uit de weg ruimen en zo een
einde aan zulke oorlogen maken.

Voorwaarden van Jihad

Deze positie wordt zelfs duidelijker gemaakt in een Arabi-
sche brief, gericht aan de Moeslims van de wereld, die een supple-
ment vormde van zijn boek, Tohfa Golarwiyya. In zijn brief zegt
hij:

»,EI bestaat niet de minste twijfel over het feit dat de voor-

waarden vastgelegd zijn voor Jikad (in de Heilige Koran) heden
ten dage en in dit land niet in twijfel getrokken mogen worden,
dus het is voor de Moeslims ongeoorloofd te vechten voor de ver-
breiding van het geloof of iemand te doden die de Heilige Wet
afwijst, want God heeft duidelijk het ongeoorloofd-zijn van Ji-
had gesteld in tijden van vrede en onzekerheid.” (34)
Het is hier duidelijk gemaakt dat Jikad met het zwaard door de
Islam slechts onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan en
daar die omstandigheden niet bestaan in het land waarin de
schrijver woont, is Jikad hier en nu ongeoorloofd. Dit argument
leidt tot de uiteindelijke conclusie dat Jikad in andere landen
waar de nodige voorwaarden die in de Heilige Koran zijn vastge-
steld ook bestaan, misschien wel is toegestaan of zelfs hier wan-
neer de omstandigheden gewijzigd zijn. Deze voorwaarden zijn
overduidelijk gesteld in het Heilige Boek:,,en vecht op de manier
die God bevolen heeft tegen hem die tegen U vechten en weest
niet strijdlustig, want God houdt niet van aanvallers.”

Moeslims bewezen loyaliteit aan het Britse Gezag

In verband hiermede kan een andere beschuldiging ge-
noemd worden die in verband staat met zijn houding tegenover
de Britse regering in India.

Zoals in het begin van dit boek werd gesteld, hadden de
Sikhs die de Punjab beheersten voér de komst van de Britten, niet
slechts Hazrat Mirza Ghulam Ahmads familie van hun landgoed’
ontzet, maar later was er zulk een chaos in het land dat het leven
voor de Moeslims onmogelijk gemaakt werd; het was hen niet
toegestaan vrij hun geloof te belijden en hun cultuur stond op
het punt weggevaagd te worden. Het was op zulk een moment
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dat het Britse regime aanving en de Moeslims van de ondergang
redde. Daarom beschouwden mensen die met eigen ogen de toe-
stand van de Moeslims hadden gezien, of zelfs hun nakomelingen,
de Britse regering als een zegen, want hierdoor waren zij gered.
Voor het toestaan van volledige vrijheid van godsdienst en me-
ningsuiting en voor het brengen van beide waar voordien chaos
en wetteloosheid heersten, was Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
niet de enige die de Engelse regering prees. Alle schrijvers uit die
tijd zagen het als een plicht om uiting te geven aan gelijkluidende
uitdrukking van loyaliteit en dankbaarheid. Sir Syed Ahmad
Khan, die een positie onder de Moeslims bekleedde die nog aan
geen andere leider sinds zijn tijd was gegeven, schreef in precies
dezelfde stijl als Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Zelfs de Wahabi’s
die gedurende lange tijd in een zwart boek bij de regering hadden
gestaan, riepen van de daken hun loyaliteit aan de regering uit.
70 schreef Maulvi Muhammad Jabbar, de beroemde Wahabilei-
der:

,,Boven alles dank ik de regering onder welke wij in het
openbaar en met tromgeroffel de godsdienstige leestellingen van
ons zuiver geloof zonder enige inmenging kunnen uitdragen en
wij kunnen onze tegenstanders met gelijke munt terugbetalen
of het nu christenen of anderen zijn. Zulk een vrijheid van gods-
dienst kunnen wij zelfs niet onder de Sultan van Turkije heb-
ben.” (35)

Een ander Ahle-Hadies leider, Maulvi Muhammad Husain
van Batala schreef: ,,Als wij aan de Goddelijke Wet denken en
de tegenwoordige toestand van de Moeslims, hebben wij gezegd
dat dit niet de tijd voor het zwaard is. ’ (36) v

Wahib Siddiq Hasan Khan, een andere grote leider en schrij-
ver, ging nog verder:

,,Het nagaan van de historische boeken geeft aan dat de vre-
de en vrijheid die alle mensen hebben ontvangen onder deze rege-
ring hen nog nooit eerder onder geen enkele regering is deelachtig
geworden.”” (37)

,,Wie ook ertegen (d.i. loyaliteit en trouw aan het Britse re-
gime) is, is niet alleen een onruststoker in de ogen van de re-
geerder, maar hij zal ook het verst zijn van datgene wat de Islam
eist en van het pad der gelovigen, en hij zal beschouwd worden
als een schender van het verbond, ontrouw aan zijn geloof, ie-
mand die de grootste zonde begaat; en wat zijn toestand zal zijn
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op de dag des oordeels zal daar duidelijk zijn.” (38)

Er was nog een reden waarom Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
extra nadruk moest leggen op trouw aan het Britse bestuur. Hij
maakte er aanspraak op de beloofde Mahdi te zijn, en daar de
naam Mahdi in verband werd gebracht met het zwaard, bekeek de

- regering de Ahmadiya-Beweging gedurende vele jaren met wan-
trouwen, daar zij dacht dat de Stichter op een bepaald moment
tegen haar in opstand zou kunnen komen. Om deze verkeerde in-
druk weg te werken, legde Hazrat Mirza Ghulam Ahmad veel na-
druk op trouw aan het Britse regime. Bovendien was hij bezig de
grondslagen te leggen voor een zendingsgemeente met het groot-
se doel om de Islam te verbreiden over de gehele wereld, en
zo’n gemeente kon haar werk alleen doen door trouw te blijven
aan de regering, die in een land wettig gevestigd was, en door ver
te blijven van elke politieke onrust.

AANVAL VAN HET CHRISTENDOM OP DE ISLAM

Schimpende christelijke propaganda

Schimpende shristelijke propaganda

Nog een tijging tegen de Stichter van de Ahmadiya-Bewe-
ging is dat hij lasterlijke aanvallen pleegde op de gezegende per-
soon van Christus. Dit is weer een grove verkeerde weergave van
wat hij schreef. Hoe kan iemand die de Islam belijdt een profeet
van Allah beschimpen als van hem verlangd wordt in deze profeet
te geloven? Jezus Christus is unitdrukkelijk in de Heilige Koran ge-
noemd als een profeet, en elke Moeslim moet hem als zodanig
eren. Om het Kkarakter van de twee geschriften waaraan men aan-
stoot nam te begrijpen, moet men twee zaken duidelijk in de
gaten houden. De eerste is de aard van de controverse die in
India gedurende het laatste kwart van de negentiende eeuw door
de christelijke missie gevoerd werd. De prediking van de christe-
lijke missie enige tijd geleden was geheel anders dan zij nuis .
In die dagen had de missie de indruk dat hoe donkerder zij de
profeet van de Islam afschilderde des te meer succes zij zou heb-
ben bij het overhalen van bekeerlingen van de Moeslims; en deze
indruk werd sterker toen zij de resultaten opnieuw in ogen-
schouw nam. Niet alleen enkele welgestelde mensen van de
Moeslims maar zelfs enige Maulvi’s van grote faam liepen over
naar het christelijke kamp, en om de gunst van hun Europese
meesters te winnen, voerden deze nieuwe discipelen een schim-
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pende propaganda tegen de Islam, tot een uiterste dat het het
Moeslim-bloed deed koken. Sommige christelijke polemische ge-
schriften uit die dagen behoren ongetwijfeld tot de smerigste lec-
tuur die ooit geschreven is, los van het feit dat de Stichter van de
Arya Samaj en sommige van zijn blinde volgelingen de missie
nadeden en later de predikers van de Arya Samaj zelfs de christe-
lijke missie overtroffen in de kunst van het schelden. Het is zelfs
moeilijk om zich voor te stellen hoe al deze dingen geschreven
konden worden in naam van de godsdienst. De Massih al-Dajjal
door Ramchand (1873), Sirat al-Massih wal Muhammad door
Rev. Thakurdas (1882), Andruna Bible door Abdullah Atham
waarin een poging gedaan is om aan te tonen dat onze Heilige
Profeet de Anti-Christ en de Draak van de Openbaringen was,
Muhammad Ki Tawarih Ka Iimal door Rev. William (1891),
Tafish al-Islam door Rev. Rodgers (1870), Nabiyy Ma’ tham, ge-
publiceerd door de American Mission Press van Ludhiana (1884)
en tientallen andere boeken en honderden verhandelingen zyn
allemaal reeksen van beledigende bijnamen die opgestapeld wer-
den op de Heilige Profeet en zijn metgezellen, terwijl elke schrij-
ver probeerde de anderen in grofheid te overtreffen, om de Heili-
ge Profeet een oplichter, een Dajjal of Anti-Christ, een bedrieger,
een schurk, de slaaf van zijn zinnelijke hartstochten wiens lusten
geen grenzen kenden, te noemen en om elke misdaad aan Hem
toe te schrijven, werd een gewoonte van deze christelijke polemi-
ci. Bladzijde van de geschriften die hierboven genoemd zijn en
van andere van dezelfde soort zitten vol beschrijvingen als volgt:

,,Als hij (de Profeet van de Islam) de Evangelién afschafte,
is het geen wonder dat allen die buigen dienaren van de lust zijn,
zo handelen.”

,,Zinnelijke lust . . . kan men in Muhammad in onmatige
vorm aantreffen, zodat hij altijd haar slaaf was. Muhammad zo-
als andere Arabieren, bleek uit heel zijn optreden van vrouwen te
houden.”

,,De gelegenheid van de wet om te trouwen met de vrouw
van een geadopteerde zoon was, toen de hartstocht bjj Muham-
mad oplaaide terwijl hij Zainab naakt zag.”

,,De godsdienst van de paus en die van Muhammad zijn de
kaken van de Draak.”

,,Hoofdman van schurken, een rover, een moordenaar van

64



mensen door middel van geheime samenzweringen; als hij toeval-
lig een glimp kreeg van haar schoonheid, nam zondige liefde bezit
van zijn hart, en om zijn verdorven begeerte te vervullen kreeg hij
het voor elkaar om toestemming van de Hemel te krijgen.”

»,»Wij kunnen geen enkele naam geven aan zijn aanspraak
profeet te zijn dan vervalsing of sluwheid.”

,,Dit alles is een verzinsel van Muhammad ; hij was een slaaf
van zijn hartstochten. Zijn karakter past in geen enkel opzicht
bij een profeet; hij was slaaf van zijn hartstochten; rancuneus
en een zelfzuchtig mens, een vurige volgeling van zijn lage be-
geerten. De Koran is een vervalsing, zijn eigen verzinsel, dat zijn
geknochtheid aan zijn hartstocht en lust aanmoedigde.” _

»»Zijn taal en zijn manieren werden verdorvener naarmate hij
ouder werd.” )

Dit is slechts een greep uit de geschriften van de christen-
missionarissen van die dagen. In feite werd deze lectuur zo schun-
nig dat toen Rev. Imad-ud-Din, een Maulvi die overgelopen was
naar het christendom, zijn geschriften publiceerde, zij zo beledi-
gend werden gevonden, dat zelfs christenen erover begonnen te
klagen en de Shamsal-Akbar van Luchnow, zelf een missiekrant,
gedwongen was een verklaring uit te geven tegen het beledigend
karakter van Imad-ud-Dins geschriften, zeggende dat als er weer
een muiterij zou zijn als in 1837, dit te wijten zou zijn aan de
beledigende en schunnige taal van zijn geschriften.

De liefde van de Moeslim voor de Profeet

Er is niet de minste overdrijving in de waarschuwing van de-
ze christelijke krant. De Moeslim is nooit zo beledigd als wanneer
zijn Profeet wordt beschimpt. Hij kon de grootste belediging ver-
dragen, maar één ding dat hij niet kon verdragen is het uitschel-
den van de Heilige Profeet Muhammad (s.a.w.). De laatste jaren
hebben ons heel wat situaties laten zien van deze diep ingewortel-
de liefde van de Moeslims voor hun Profeet. Hoeveel jonge Moes-
lims hebben niet hun zelfbeheersing verloren en een revolver ge-
bruikt tegen degenen die de Profeet bespotten, terwijl zij wel de-
gelijk beseften dat zij dat met hun leven moesten betalen. Nie-
mand kan de diepte van de Moeslims liefde voor zijn Profeet pei-
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len. Het is een feit dat de angel van de belediging van de Profeet
een Moeslims hart zo sterk beroert, dat hij ongekend opgewon-
den raakt, en de hoogste uitvoerende autoriteiten zouden dit feit
terdege moeten erkennen, zelfs als de hooggerechtshoven geen
gematigder interpretatic aan de wetten van het land kunnen ge-
ven en de doodstraf moeten opleggen aan jongeren die hun zin-
nen verloren door zo’n opwinding.

Kritiek gericht tegen de denkbeeldige Messias

Het zou niemand verwonderen als de in hoge mate be-
schimpende tendens van de christelijke polemici een Moeslim-ver-
dediger van het geloof als de Stichter van de Ahmadiya-Beweging
zodanig had geprikkeld dat hij opmerkingen zou maken die niet
strookten met zijn persoon en de zaak die hij ondersteunde.
Nochtans hield hij zijn hoofd koel en maakte zich een zodanige
manier van polemiseren eigen, dat binnen korte tijd de christen-
missionarissen zich realiseerden dat zij hun methoden moesten
wijzigen en dit is het tweede punt dat men in gedachten moet
houden. Het was een eenvoudige methode. Wat zou de voorstel-
ling van Jezus Christus zijn als hij bekritiseerd werd en in hem ge-
breken werden ontdekt, op de manier waarop de christen-missio-
narissen de Heilige Profeet van de Islam bekritiseerden en gebre-
ken in Hem vonden? In feite kon slechts dit de christelijke missie
doen realiseren hoe erg zij de gevoelens van de Moeslims kwetste.
Daarom schreef Hazrat Mirza Ghulam Ahmad in klare taal toen
hij voor het eerst zich deze methode eigen maakte:

»Daar de Rev. Fateh Masih van Fatehgarh in het Gurdaspur-
district ons een zeer schunnige brief heeft geschreven, en daarin
onze heer en meester, de Heilige Profeet Muhammad (s.a.w.) van
overspel beschuldigt, is het dus raadzaam dat een antwoord op de
ze brief gepubliceerd wordt. Daarom is dit pamflet geschreven. Ik
hoop dat christen-missionarissen dit nauwkeurig lezen en zich
niet beledigd voelen door mijn woorden, want deze methode is
geheel en al het gevolg van de scherpe woorden en vuile laster
van Fateh Masih. Wij hebben nog steeds respect voor de Heilige
glorie van Jezus Christus en als antwoord op de beledigende
woorden van Fateh Masih zal alleen over een denkbeeldige Mes-
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sias (farzie Masih) gesproken worden.” (39)

Dit standpunt werd keer op keer duidelijk gemaakt door
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad in zijn geschriften, maar de belang-
hebbende personen voerden een valse propaganda terwijl zij de
uitleg negeerden.

Zo schreef M.Zafar Ali van Zaminder de volgende woorden toe
aan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad:

»-Jezus Christus was slecht en hoogmoedig. Hij was een vij-
and van de rechtvaardigen. Wij kunnen hem niet eens een heer
noemen nog minder een Profeet” (Anjam Atham p. 9).

Iedereen die pagina 9 van het genoemde boek openslaat, zal
ontdekken dat de auteur een valse beschuldiging uit. De betref-
fende bladzijde in het boek luidt als volgt:

”In zijn brief aan mij heeft de goddeloze Fateh Masih onze
Heilige Profeet een overspelige genoemd en heeft hem op ver-
schillende manieren beledigd. Deze schunnige paragraaf
noodzaakte ons om iets te schrijven over hun , Yasu” (Jezus),
en laat de Moeslim weten dat God deze Yasu nergens in de Hei-
lige Koran genoemd heeft. De christen-missionarissen zeggen dat
Yasu de persoon was die beweerde God te zijn en noemde de Hei-
lige Mozes een dief die niet geloofde in de komst van de Heilige
Profeet en zei dat na hem alleen valse profeten zouden komen.
Wij kunnen zo een kwaadaardige en hoogmoedige persoon, en
een vijand van de rechtgeaarden geen heer noemen, nog minder
een profeet.”

Tussen de citaten gegeven door M. Zafar Ali en de passage
die we in het boek vinden is er een hemelsbreed verschil. De
Stichter van de Ahmadiya-Beweging schreef nooit dat Jezus
Christus kwaadaardig en hoogmoedig was. Integendeel, trouw aan
het principe dat hij duidelijk had gemaakt in het Nur-al-Quran,
zoals hierboven aangehaald, had hij zijn tegenstanders Fateh Ma-
sih,, slechts verteld dat de denkbeeldige Messias van de christenen
(farzi Masih), op grond van de beschrijvingen van de christelijke
geschriften gezien kan worden als een kwaadaardige en hoogmoe-
dige persoon als de methode van kritiek leveren die de christenen
volgden in het geval van de Heilige Profeet Muhammad (s.a.w.),
die zij een overspelige noemden, nagevolgd werd in het geval van
hun Christus. Het is de denkbeeldige Messias die de christen-mis-
sionarissen hebben weergegeven die veroordeeld wordt door de
Stichter van de Ahmadiya-Beweging, en niet de Messias zelf. Nu
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is het zo volgens het Moeslimgeloof dat iemand die zichzelf God
noemt en de rechtgeaarde dienaren van God uitmaakt voor die-
ven en bedriegers, ongetwijfeld een kwaadaardig en hoogmoedig
mens is. De Moeslims geloven evenals de Stichter van de Ahmadi-
ya-Beweging, dat Jezus Christus nooit gezegd heeft dat hij God
was, en hij heeft nooit de rechtgeaarde dienaren van God aan de
kaak gesteld; daarom stelden zij dat het beeld van de Messias dat
de christenen weergeven niet de voorstelling is van de man die
werkelijk geleefd heeft, maar iemand die alleen in de verbeelding
van Christenen bestaat. Het is de denkbeeldige voorstelling dat
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aan de kaak stelt, en dat ook alleen
maar omdat de christen-missionarissen niet zouden ophouden
om de Heilige Profeet van de Islam te beschimpen.

Men moet in gedachten houden dat deze manier van de
christen-missionarissen met gelijke munt terugbetalen reeds ge-
hanteerd werd door andere bekende Moeslimleiders v66r de
Stichter van de Ahmadiya-Beweging. Zo schrijft Maulana Rahmat
Allah in de inleiding van zijn boek, Izala Auham:

»Daar de christen-missionarissen in hun redevoeringen en
hun geschriften oneerbiedig zijn tegenover de beste onder de
mensen, onze Heilige Koran en de Hadies van de Heilige Profeet

. zijn wij genoodzaakt hen met gelijke munt te betalen . . .
in geen geval denk ik dat ik op een kleinerende manier over een
profeet moet spreken.”

Recentelijk schreef zelfs het officiéle orgaan van de Jami
‘at-al-Ulama van Delhi, al Jami’vya gedateerd 20 november
1922 als antwoord tegen bepaalde christen-missionarissen:

,,De persoon die de christenen abusievelijk aanzien voor de
Messias is in werkelijkheid de vijand van de Messias en hij heeft
niets uit te staan met de Islam in de Koran; ook gelooft geen en-
kele Moeslim in hem.”

SLECHTE DIENST VAN DE ULAMA

Zafar Ali’s valse propaganda

Een voorbeeld van hoe valse propaganda gevoerd wordt te-
tegen de Stichter van de Ahmadiya-Beweging is de verklaring die
in een grote oplage door M. Zafar Ali in zijn blad Zamindar ge-
publiceerd werd, onder de kop:
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,,Een open brief aan de koning van Engeland”, waarin hij stelde
dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Maria beschuldigde van over-
spel en Christus een bastaard noemde. Toen hij uitgedaagd werd
om slechts één citaat op te noemen om zijn bewering te staven,
zweeg hij, hoewel hij doorging met zijn valse beschuldiging. Het is
duidelijk dat een Moeslim die in de Heilige Koran geloofde zo’n
wilde uitspraak zoals toegeschreven aan de Stichter van de Ahma-
diya-Beweging, nooit zou doen. Maar het publiek werden derge-
lijke leugens ingepompt door de gezworen vijanden van de Bewe-
ging. Verre van Maria te beschuldigen van overspel en Jezus een
bastaard te noemen, spreekt Hazrat Mirza Ghulam Ahmad keer
op keer van de wonderbaarlijke geboorte van Jezus Christus (40).
De volgende drie citaten zijn voldoende om dat te bewijzen:

»Eén van de leerstellingen die wij aanhangen is dat Jezus
Christus en Johannes de Doper op een wonderbaarlijke manier
geboren werden... En het geheim om Jezus en Johannes op de-
ze manier te scheppen is het manifesteren van een groot
wonder . . .. En het eerste wat Hij (God) deed om dit te laten
uitkomen was de schepping van Jezus zonder de vader, slechts
door de manifestatiec van Goddelijke Almacht.”” (41)

,,Het fundament waarop dit gebaseerd is, is zijn (Jezus
Christus) schepping zonder de tussenkomst van een menselijke
vader en een bijzonderheid hiervan is dat een bepaalde sekte van
de Joden, de Sadduceeén niet geloofde in de wederopstanding;
daarom deelde God hen door tussenkomst van enkele van zijn
profeten mee dat er een zoon uit hun midden zonder vader gebo-
ren zou worden en dit zou een teken zijn van de waarheid van de
wederopstanding.” (42)

,,De (Arya) Samaji-spreker opperde ook bedenkingen tegen
het feit dat Maria een kind droeg door de Heilige Geest en dat
Jezus alleen uit Maria geboren werd. Het antwoord is dat dit ge-
daan was door dezelfde God die volgens de leringen van Arya Sa-
maj miljoenen mensen schept aan het begin van elke nieuwe
schepping, zoals groente opgroeit uit de aarde. Als nu volgens de
Vedische leerstellingen God de wereld miljoenen keren heeft ge-
schapen, nee, zelfs ontelbare keren, dan was het op dezelfde ma-
nier niet nodig dat mannen en vrouwen zich verenigden opdat
een kind geboren zou worden en waarom zou het erg zijn als
Jezus Christus op dezelfde wijze geboren werd?” (43)

Bovenstaande citaten zouden voldoende moeten zijn om
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zelfs de grootste vijand van de Beweging ervan te overtuigen dat
haar oprichter oprecht geloofde dat Jezus Christus geboren werd
uit Maria zonder dat zij een man leerde kennen. Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad verklaarde niet alleen zijn geloof over deze zaak,
maar hij weerlegde bezwaren van de Arya Samaji’s en legt de na-
druk op het punt dat Jezus Christus geboren werd zonder een
menselijke vader. Hoe kon hij dan Maria beschuldigen van over-
spel als hij verklaart dat zij niet eens een wettige gemeenschap
had met een man, voor de geboorte van Jezus Christus? In het
licht van deze duidelijke verklaringen is het een onbeschaamde
leugen om te zeggen dat hij ervan uitging dat Maria overspel zou
hebben gepleegd of dat hij Jezus Christus een bastaard zou heb-
ben genoemd. Toch verwacht men dat het publiek dit soort za-
ken zal slikken en het slikt ze inderdaad als het evangelie!

Ulama beschimpt de Beloofde Messias

Een andere klacht tegen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad is dat
hij in zijn optreden tegen de Ulama erg hard was. Inderdaad be-
taalde de Stichter van de Ahmadiya-Beweging, ook in dit geval,
de tegenstandvoerende Ulama met eigen munt terug; zodra hij
verklaard had dat Jezus dood was en dat hij zelf de Messias was
die onder de Moeslims zou verschijnen, kraakten zij hem af in de
schunnigste termen en gaven hem de ergste namen die zij konden
bedenken. Hieronder volgen inkele voorbeelden gehaald uit Isha-
at al-Sunnah, een tijdschrift dat uitgegeven werd door Maulvi Mu-
hammad Hussain van Batala, die de spreekbuis van de Ulama was
geworden:

»Verborgen vijand van de Islam’’;”De tweede Musailima’’;
»Dajjal”, “’een leugenaar’”’; “een bedrieger”’; »de vervioekte’’;
»zijn gezicht moet zwart gemaakt worden, een touw moest om
zijn hals gebonden worden en een snoer van schoenen om hem
gehangen worden, en in deze toestand moest hij door de steden
van India gedragen worden”,’een Satan”, “heeft de manieren van
de bandieten en straatvegers, nee, die van beesten en. wilden”,
“nageslacht van Halaku Khan en Djengis Khan, de ongelovige
Turken, dit laat duidelijk zien wat je werkelijk bent . >’

De lectuur die tegen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad geprodu-
ceerd werd, wemelt van dergelijke bijnamen en zelfs erger dan de-
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ze; geen beledigend woord zou men kunnen bedenken of het is
tegen hem gebruikt, enkel en alleen omdat hij er aanspraak op
maakte de Beloofde Messias te zijn,. Daarnaast werden fatwas
uitgegeven tegen de Stichter en de leden van de Ahmadiya-Bewe-
ging, waarin zij verklaard werden te onrein te zijn om een voet te
zetten in een Moskee, zelfs hun dode lichaam ongeschikt om op
een Moeslimbegraafplaats te worden bijgezet; hun huwelijken
werden onwettig verklaard en hun bezittingen wettige buit voor
anderen, zodat het geen zonde was ze met alle middelen af te
pakken.

Ulama, zoals zij beschreven zijn in de Hadies

Het waren de Ulama van deze soort, waartegen de Stichter
van de Ahmadiya-Beweging soms hard optrad, en als hij toevallig
een vinnig antwoord gaf en lelijke namen gebruikte tegen zulke
verantwoordelijke lieden die elk besef van fatsoen hadden verlo-
ren, dan kon men hem volgens geen enkele morele code kwalijk
nemen. Zo schrijft hij in één van zijn laatste boeken:

Deze Ulama van de laatste tijd die de Heilige Profeet de
Yahud (joden) van deze Ulama heeft genoemd, zijn vooral die
Maulvi’s die tegenstanders zijn van de beloofde Messias en die
gezworen vijanden zijn, en die al het mogelijk doen om hem te
doen mistukken en noemen hem kafir (ongelovige) en Dajjal . . .
Maar de Ulama die niet tot deze categorie behoren, kunnen we
niet de Yahud van deze Ulama noemen.” (44)

Elders, waar hij zijn houding verklaart, zegt hij:

“Deze beschrijving van hen is niet van toepassing op de
rechtgeaarde, maar op de boosaardige onder hen.”” (45)

Het kan niet ontkend worden dat over een bepaalde groep
van Ulama in de Hadies zelf in scherpe woorden wordt gespro-
ken. Zo worden in een Hadies de Ulama van de laatste tijden be-
schreven als de slechtste van allen onder het uitspansel, en er
wordt aan toegevoegd: Vanuit hen zal onheil voortkomen en tot
hen zal het terugkeren (46). Volgens een andere Hadies heeft de
Heilige Profeet gezegd: ,,Er zal over mijn Ulama een tijd van gro-
te beproeving komen en het volk zal zijn toevlucht nemen tot de

Ulama, en zie zij zullen ontdekken dat zij apen en varkens zijn.”
(48)
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De slechte dienst van de Ulama aan de Islam

Men is het er over eens dat wat geschreven stond onder de

slechte toestand van de Ulama in deze tijd uitgekomen is. Nawab-
Siddiq Hassan Khan, die kort voor de Stichter van de Ahmadiya-
Beweging schreef, had het in zijn boek *’Kashf al-Litham’’ over
hetzelfde onderwerp en hij gaf toe dat men van deze toestand
van de Ulama in de tegenwoordige tijd duidelijk getuige kon zijn.
Het is in elk geval duidelijk dat de achteruitgang van de Ulama en
de komst van de Messias als gelijkwaardige gebeurtenissen worden
beschreven.
Evenzo is het duidelijk dat de Ulama in deze tijd de slechtste
dienst aan de Islam hebben bewezen door onderling ruzie te ma-
ken en alle nationale energie verspilden in interne tweedracht,
terwijl ze niet de minste aandacht schonken aan de tegenslagen
van het verdedigen van de Islam tegen de vijandige krachten en
hebben haar in discrediet gebracht door hun kleingeestheid in het
bevechten van elkaar over zeer onbelangrijke zaken (48), en
maakten zodoende zichzelf en de Islam, wiens verdedigers zij be-
hoorden te zijn, belachelijk voor de hele wereld. Als deze men-
sen, als ze herinnnerd werden aan hun plicht, zich keerden tegen
de man die bestemd was de Islam naar de overwinning te leiden,
en allerlei krenkende namen tegen hem gebruikten, om zodoen-
de het grote werk dat hij moest doen te verhinderen, dan had hij
gelijk hen onwaardige zonen van de Islam te noemen, in de fi-
guurlijke betekenis, de onwettige kinderen van hun grote voor-
gangers.

DE AHMADIYA-BEWEGING
De Ahmadiya-Beweging zoals het westen haar ziet

1k zal deze korte studie over het leven van de Stichter van
de Ahmadiya-Beweging besluiten door twee vragen te behande-
len:
—Was hij krankzinnig? Was hij onoprecht? Ik heb laatselijk een
boek gelezen dat geschreven is door een onbekende Shi’a-schrij-
ver, dat eindigt met de weloverwogen mening dat Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad een krankzinnige was. Een gek kan geen huis
bouwen of een ontwerp voor een huis maken, en toch worden we
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in alle ernst gevraagd aan te nemen dat de man die een beweging
stichtte en zo’n belangrijke beweging als de Ahmadiya stichtte,
een krankzinnige was. Om zo iemand een gek te noemen is niets
anders dan krankzinnigheid. Ik geef een paar citaten van recente
schrijvers uit het westen, die laten zien wat de Ahmadiya-Bewe-
ging is:

,»Zij zijn een zeer opvallende groep in de moderne Islam, de
enige groep die zuiver zendingsdoeleinden nastreeft. Zij worden
gekenmerkt door een devotie, ijver en opofferingsgezindheid die
bewondering afdwingt . . . . Hun Stichter Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad moest een sterke persoonlijkheid bezitten.”(49)

,,Hun geestelijke energie is geconcentreerd op het weerge-
ven van de Islam als het fundament van een breed scala van so-
ciale en morele idealen.” (50)

,,Het van blaam zuiveren en de verdediging van de Islam
wordt geaccepteerd door veel ontwikkelde Moeslims als de vorm
waarin zij intellectueel trouw kunnen blijven aan de Islam.”(51)

»»>De Ahmadiya’s zijn heden ten dage de meest actieve propa-
gandisten van de Islam in de wereld. > (52)

,,De beweging die door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad in het
leven is geroepen, neemt een unieke plaats in in de relatie tot zo-
wel de orthodoxe groep als de rationalistische hervormers, wier
representanten Sir Syed Ahmad Khan en zijn Neo-Hervormings
gezinde volgelingen zijn. Ahmad zelf keurde bitter de professio-
nele Mulla’s af die mensen in het duister hielden en die hadden
toegestaan dat de Islam aan formalisme te gronde ging en die de
verdeling in verschillende sekten niet waren tegengegaan. Op het
zelfde moment kon hij de rationaliserende uitdragers van de Is-
lam niet tolereren zoals Syed Amer Ali en Professor S. Khuda
Baksh die begonnen te twijfelen aan de Heilige Koran, een vol-
maakt werk van Goddelijke Openbaring.” (53)

,,Hier vinden wij de nieuwste en meest agressieve vorm van
propaganda tegen het christendom die ooit bestaan heeft en van
hieruit wordt er een wereldwijd programma van buitenlandse
Moeslim-Missies onderhouden en gefinancierd.” (54)

,,Deze religieuze beweging heeft door haar eigen dynamische
kracht wereldwijd aandacht getrokken en zich van volgelingen
verzekerd over de gehele wereld.” (55)
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,,Wat is meer van belang voor de buitenwereld dan het ge-
loof in beide takken en hun relaties met de orthodoxen is het
krachtige leven en het uitgebreide missie-karakter van de Bewe-
ging.” (56)

,,De leerstelling van de Ahmadiya is van een hoog etisch ka-
rakter en zij richt zich in het bijzonder tot de intellectuelen.”’(57)

,,Hoe bewegingen als de Ahmadiya met hun sterk etische
krachten en ongetwijfeld diepe religieuze gevoelens in staat Zijn
om zekere invloed uit te oefenen buiten wat tot dusver werd be-
schouwd als de voorste linies van het Moeslimgebied.” (58)

,,Hen komt ook de eer toe voor het ontwikkelen van een
modern Moeslim-alternatief dat geheel niet te negeren valt.”” (59)

,,De beweging richtte zich hoofdzakelijk tot de liberale Is-
lam met de bijzonderheid dat zij een duidelijk propagandistische
geest ademt en ervan verzekerd is dat zij indruk maakt op de wes-
terse naties, een indruk die reeds met enige mate van succes be-
kroond is.”” (60)

Goed georganiseerde, intellectuele Beweging

Kan een gezond persoon voor een moment het idee opperen
dat een gestoorde man zulk een goed georganiseerde, krachtige
en rationele beweging tot stand zou kunnen brengen? De tweede
vraag is: was hij niet oprecht? Hier vraag ik wederom de lezer na
te gaan of een onoprecht mens zulke devote en oprechte volgelin-
gen kan verwerven? Onoprechtheid kan slechts onoprechtheid
teweegbrengen en het is de hoogste vorm van waanzin om een
man onoprecht te noemen, die om zich heen niet slechts devote
en oprechte volgelingen schaart, maar ook intellectuele mensen
die heden de beste Moeslim-missionarissen zijn en die een erken-
de intellectuele beweging leiden.

Bovendien geeft de hele koers van het leven van Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad vanaf zijn vroegste jeugd aan dat hij toegewijd
was aan de zaak van het verbreiden van de Islam. Opnieuw, een
onoprecht man zou slechts een bijbedoeling kunnen hebben,
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maar van de Stichter van de Ahmadiya-Beweging kan niet wor-
den aangetoond dat hij zulk een motief had. Wat zou hij eigen-
lijk voor voordeel hebben van deze zogenaamde onoprechtheid?
Hij was aan de top van zijn roem toen hij er aanspraak op maakte
de beloofde Messias te zijn en hij offerde door die aanspraak de
reputatie op die hij gedurende een halve eeuw voor zichzelf had
opgebouwd. Een onoprecht man had er alles aan gedaan om de
roem die hij verworven had en de eer die hem omgaf, te behou-
den. Het maakte hem ook niet rijk. Aan de andere kant, toen hij
geinformeerd was dat zijn einde nabij was, stichtte hij onmiddel-
lijk een vereniging aan welke hij de gehele verantwoordelijk heid
van het bestuur en van de financién overdroeg. Hij maakte zich
geen zorgen om het verwerven van bezittingen noch eer, en op-
rechtheid was het kenmerk van elke stap die hij deed voor de
zaak van de verbreiding van de Islam, zelfs van elk woord dat
hij schreef. Als zulk een man onoprecht zou zijn, dan moet de
wereld werkelijk geen eerlijke mensen meer bevatten.

AANHANGSEL

De Ahmadiya-Beweging zoals het westen haar ziet

Onder deze titel, dicht bij het afsluiten van het inhoudelijke
van dit boek, heeft Maulana Muhammad Al verzamelingen uit
de geschriften van westerse leerlingen betreffende de Ahmadi-
ya-Beweging en haar Heilige Stichter bijeengebracht.

In de New Edition of the Encyclopaedia of Islam, bijeenge-
bracht door een bestuur van eminente westerse Oriéntalisten,
zegt Professor Wilfred Cantwell Smith van de Ahmadiya Anju-
man Isha’at Islam, Lahore:

’Zij is aktief geweest op een sympathieke en effectieve wij-
ze, hoofdzakelijk op drie elkaar overlappende gebieden: Publika-
ties, georganiseerd buitenlands missiewerk en leiderschap in intel-
lectuele modernisatie (liberalisme) binnen de Islam, speciaal
van de in het Engels geschreven Islam. Het heeft geproduceerd
en over de gehele wereld gecirculeerd (speciaal in het Engels en
het Urdu, maar ook in een half dozijn en meer andere Europese
en meer dan een dozijn Aziatische talen) vertalingen van de Ko-
ran, het leven van Muhammad, indrukwekkende uitdagingen van
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de Islam, vele wetenschappelijke geschriften en proefschriften, en
ontelbare pamfletten. De buitenlandse missies ervan, in Londen,
Berlijn, Indonesig, zijn van invloed geweest ....... ”

In het uitgebreide wetenschappelijk werk, ,,Religion in the
Middle East” (2) neemt de auteur van het hoofdstuk ,,de Ahma-
di’s (3), James Robsen, Emiritus Professor in de Arabische taal
aan de Universiteit van Manchester de volgende observaties be-
treffende Hazrat Mirza Ghulam Ahmad op:

,,(In zijn jeugd) besteedde hij het grootste gedeelte van zijn

tijd aan het bestuderen van zijn eigen en andere godsdiensten, en
gaf uiting aan grote afkeer van rechtzaken over het eigendom, die
zijn vader hem dwong te ondernemen. Hij was een vurige Moes-
lim die verlangde naar de wederopbloei van de Islam” (p. 349).
,Moeslims geloven doorgaans dat er aan het begin van elke eeuw
een hervormer wordt gestuurd en Mirza Ghulam Ahmad bleek
voor velen de hervormer (Mujaddid) te zijn van de veertiende
eeuw na Hidjra (20 ste eeuw n.Chr.). Hij begon te schrijven aan
een lijvig werk ,,Barahin Ahmadiya” (Ahmadi-bewijzen) waarvan
de eerste gedeelten werden welkom geheten door de Moeslims die
ze lazen’ (p. 351)
. - . .,,Voor velen was hij een aantrekkelijke persoonlijkheid, een
tot luisteren dwingende spreker, een schrijver met een aanspre-
kende boodschap. Hij stelde dat hij gestuurd was om de mens-
heid tot de orthodoxe Islam te brengen . . . Hij stelde dat de Ko-
ran uniek was, superieur aan de bijbel . . . Hij hield vol dat open-
baringen niet waren opgehouden met Muhammad (s.a.w.), maar
was voorzichtig uit te leggen dat zijn inspiratie niet als die van de
Koranwas..... ” (p. 352)..

Betreffende de Ahmadiya Anjuman Isha’at Islam, Lahore,
gaat het hoofdstuk verder:

,.Dit gezelschap heeft een sterk missionair en literair pro-
gramma opgesteld. (Khwaja) Kamal-ud-Din kwam naar Engeland
en was Imam van de Woking Moskee te Londen - Engeland, uit-
gever van de ,,Islamic Review” en auteur van vele boeken waar-
in hij een krachtig propaganda tegen het christendom voerde.”

De idealen van het gezelschap zijn, zoals gesteld wordt, de
dienst van de Islam, de eenheid, verdediging en verbreiding van de
Islam, de geloofspunten ervan zijn het einde van het Profeet-
schap in Muhammad (s.a.w.), de Koran als het laatste en vol-
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maakte Boek van God - . . dat al diegenen die het geloof in
God en Zijn boodschapper belijden, wat hun scholing van ge-

dachten over de Islam ook mogen zijn, Moeslims zijn, dat Mirza
Ghulam Ahmad de Mujaddid (Hervormer) van de veertiende eeuw
na Hidjra (20ste eeuw n.Chr.) is en dat hij verklaarde dat hij njet
beweerde een Profeet te zijn . . .” (p. 362).

Freeland Abbott, in zijn studie van de moderne geschiedenis
van de Islam in Pakistan (4) en in het India van voor de verdeling
genaamd ,,Islam and Pakistan”’, geeft de volgende commentaren:

,»»In het derde gedeelte (van Barahin Ahmadiya), gepubli-
ceerd in 1882, verklaart Mirza Ghulam Ahmad een Openbaring te
hebben gehad van God, dat hij de grote hervormer van de Islam
in de veertiende eeuw na Hidjra (20ste eeuw n.Chr.) was .

Dit scheen zelfs de traditionéle theologen niet verstoord te heb-
ben . . . eenindicatie, misschien, van respect waarmee zij dit
boek accepteerden”. (p. 150).

»» De pogingen van Mirza Ghulam Ahmad waren niet dechts
ter verdediging; hij ging ook wel in de aanval, en bereikte een be-
hoorlijke, op hoog peil georganiseerde missiepost om de waarhe-
den van de Islam zoals hij ze begreep naar alle delen van de we-
reld te verspreiden”. (p. 152).

,,De voornaamste betekenis van de Ahmadiya-Beweging lag
in de verworvenheden van haar missie . . . De Ahmadiya’s maak-
ten het tot een deel van hun principe . . . .. om energiek voor de
Islam op te komen . . ...

,.In de loop der tijden werden de bezwaren van de Ahmadi-
ya’s tegen andere godsdiensten, door zelfs de heftigste tegenstan-
ders die zij hadden (Moeslims) van harte aangenomen. Door het
vuur van hun verdediging en hun indrukwekkende en publiekelijk
gemaakte aanvallen op het christendom, vormden zij een sterker
geloof in vele Moeslims. Zij ontwikkelden een vertrouwend ge-
loof in vele Moeslims. Het christendom maakt niet het sterkste
geloof van Europa uit. Het is enigszins ironisch dat de sekte die
door de Moeslims in India en Pakistan zo heftig werd aangevallen
ook de sekte geweest is die het hardst gewerkt heeft om zijn ge-
loof, de Islam, te verdedigen tegen de wedijver door ander gods-
diensten” (p. 160/161).
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VOETNOTEN (bij ‘‘Voorwoord”)

1.

Hazrat: een Arabisch woord, gebruikt door sprekers in het
Urdu en Perzisch als een eretitel voor een heilige Moeslim-
man.

Sahib: een Arabisch woord dat letterlijk vriend betekent of
metgezel; wordt in Indiase talen gebruikt als een titel of aan-
spreekvorm zoals meneer of heer.

Muhammad Ali - De grote Missionaris van de Islam, door
Mumtaz Ahmad, Faruqui (Ahmadiya Anjuman Isha’at
Lahore, 1966).

Mujahid-i-Kabir (De grootste voorvechter van de Islam) een
Urdu-biografie van Maulana Muhammad Ali door zijn zoon
Muhammad Ahmad en Mumtas Ahmad Faraqui.

(BIJ DE REST VAN HET BOEK)

1.
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Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de geboortedatum
var de Stichter hoogstwaarschijnlijk 13 februari 1835 is.

Deze stamt af van Haji Barlas. Hij leefde te Kush, in het zui-
den van Samarqand, maar werd van daar verdreven door Tai-
mur toen hij dat land veroverde.

Haji Barlas vond onderdak in Khurasan en de familie bleef
aldaar totdat zij naar India kwam, in de tijd van Babar. Van-
wege zijn lange verblijf in Perzié kan de stam van Barlas tot
de Perzen gerekend worden. Sommige autoriteiten zeggen
echter dat Barlas geen Mogulstam is maar een Perzische,
daar zowel Barlas en Mirza (de hoofdtitel) Perzische woor-
den zijn en niet van Turkse origine. Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad zelf zegt dat zijn voorouders Perzen waren.

De naam Kad’a die slechts een andere vorm-is voor Qadi of
Kadi wordt in een Hadies van de Heilige Profeet Muhammad
(s.a.w.) genoemd als de plaats waar de Mahdi zou verschij-
nen (Jawahir al-Asrar p. 55).

De afgekorte naam Ahmad is aangenomen in plaats van de
volle naam Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ter wille van een
vlotte uitspraak. Deze naam nam hij aan bij het afleggen van
de bai-yat (eed van trouw) hoewel hij in al zijn geschriften



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

en brieven zijn volle naam gebruikte. In Zijn openbaringen
komen de lange en de verkorte vorm voor; de nu volgende
reden hiervoor is van zijn eigen pen afkomstig:,,omdat ik de
manifestatie van de Heilige Profeet ben, ben ik Ahmad ge-
noemd, hoewel mijn naam Ghulam Ahmad was” (Revieuw
of Religions, vol ii, p. 437).

De datum is verkeerd; hij ging in 1864 in de dienst.

Dit slaat op de geruststellende openbaring die hij had gehad.
Deze kopie van de Heilige Koran is nu in het bezit van de
auteur en erop in het eigen handschrift van Hazrat Ahmad
zijn de heilige geboden en verboden die in de Heilige Ko-

ran voorkomen genummerd.

Deze collectie is later in het leven van Hazrat Ahmad per
ongeluk verbrand.

Cursief van mij — de auteur.

11. A. Walter, De Ahmadiya-Beweging, p. 16.

Isha’at al - Sunna, vol vii, juni tot November, 1884, p. 157.
Barahin Ahmadiya, pp. 498 - 502.

Ibn Majah, Ch. Shiddat al-Zaman.

H.A. Walter, De Ahmadiya-Beweging, p. 21.

Dit slaat op de Heilige Profeet Muhammad.

Fateh Islam, p. 7.

Fateh Islam, p. 16.

Zie ook de Bijbel, de Eerste Brief van Johannes 2:18-19,

waarin gesteld wordt dat de Anti-Christ uit het midden van
de christenen zal voortkomen.
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24,
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26.

27.

28.

29.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.
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Izala Auham, pp. 478—516.

Izala Auham, pp. 771-773.

Op. cit. p. 769.

Ongeveer vier jaar eerder was hun dezelfde vraag gesteld te
Sialkot door de Mian Sahib, die toen daar werkte. Toen was
Dr. Sir Muhammad Igbal er ook bij en ongeveer twee jaar la-

ter getuigde hij in een brief aan een vriend dat toen hetzelf-
de antwoord was gegeven.

Tauzih Maram, p. 9—10.

Manifest, gekopieerd in Din al-Hagq.

Izala Auham, p. 421-422.

Manifest gedateerd de 3de februari 1892.
Hamamat al Bushra, p. 81.

Ibid.

Hagqiqat al-Wahy, Supplement, p. 16.

Ibid, p. 64-65.

Mawahib al-Rahman, p. 66-67.

De Jihad, p. 5-6.

De Jihad, p. 6.

Tuhfa Golarwiyya, Supplement p. 30.
Barakat-i-Islam, titel pag. 2.

Isha’at al-Sunna; Safar, 1301 A.H. p. 366.



37.

38.

39.

Tarjuman Wahabiga, p. 8.
Op. cit. p. 73-74.
Nur al-Qur'an, p. 1.

a. Men moet voor ogen houden dat Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad dezelfde Heilige Koran hanteerde als zijn tijdgeno-
ten. De huidige vertaling van Maulana Muhammad Alj be-
stond toen niet. Hij geloofde ook hetzelfde wat de Moeslims

van toen geloofden over de geboorte van Jezus zonder een
aardse vader.

De bovengenoemde uitleg over de geboorte van Jezus door
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib is gegeven toen hij nog
geen ingeving hieromtrent van Allah had gehad. In zijn late-
re predikingen heeft hij wel het overtuigend bewijs geleverd
over de geboorte van Jezus met een aardse vader.

De huidige Engelse vertaling van de Heilige Koran met uit-
leg en commentaar door Maulana Muhammad Al is uitge-
voerd in opdracht van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Saheb
en het werd een feit in het jaar 1917.

De volgelingen van Hazrat Mirza Saheb, z.a. Maulana
Muhammad Ali, Mumtaz Ahmad Faruqui , Maulana Hafeez
Sheer Muhammad hebben de overtuigende bewijzen gele-
verd aangaande de geboorte van Jezus met een aardse vader.
Deze bewijzen zijn geleverd door het licht van de Heilige
Koran en de Bijbel.

b. Toen ‘meester’ Imam-un-Din van Gujrat op het punt
stond zijn boek AI-T anqgih-fi-walada-tul Masih te schrijven,
waarin hij bewees dat Jezus een vader had, schreef hij ver-
scheidene brieven aan verschillende Moeslims, met inbegrip
van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, daarbij om hun mening
over deze kwestie vragend. In opdracht van Hazrat Mirza
werd het volgende antwoord gezonden:

“In antwoord op uw briefkaart van 19 september 1894
wordt u medegedeeld dat de beloofde Messias momenteel
bezig is met dermate belangrijke religicuze aangelegenheden,
dat zijn aandacht aan niets anders kan wijden. Hij zegt in-
dien de Almachtige God hem iets hierover zou openbaren, u
zeker daarover zou worden ingelicht. Iemands concentratie
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

47,
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werkt niet op zijn eigen aanwijzing. Wanneer God iets in het
belang van de mensheid wenst te openbaren, richt Hij Zijn
aandacht op dat punt.”

Hoogachtend, Abdul Karim, Qadian, 23 september 1894)

Ook met betrekking tot de dood van Jezus bleef hij geloven,
zoals de andere Moeslims, dat Jezus in de hemel leefde, tot-
dat God hem via een openbaring op de hoogte bracht en
corrigeerde. Daarom zegt hij dat hij niets kan zeggen, tot hij
enige onthulling ontvangt van God over de geboorte van
Jezus. Op grond van dit beginsel heeft hij zijn leven lang ge-

handeld nl. dat, tenzij God hem via een openbaring over een
kwestie inlichtte, hij dezelfde standpunten op dat punt erop
nahield als de Sunnitische Moeslims.

c. ”’De persoon die mij ervan beschuldigt Jezus niet te eren
— Ik respecteer en eer niet alleen Jezus, maar zelfs zijn vier
broers, want zij hadden alle vijf dezelfde moeder.”

Als voetnoot bij het bovenstaande schreef hij: ”’Jezus had
vier broers en twee zusters, d.i. zij waren allen de kinderen
van Jozef en Maria.”” (Kishti Nuh)

d. “’Ieder menselijk wezen wordt geboren uit een man en
een vrouw. Indien U deze keten volgt tot haar oorsprong,
dan zal de mensheid blijken af te stammen van Adam en zijn
vrouw.” (10 juni 1903)

Mawahib al-Rahman, p. 70-72.
Hamamat al-Bushra, p. 90.

Chashma Ma’rifa, p. 217.

Barahin Ahmadiya, part. 5, p. 114,

Al-Huda, p. 68.
Baihaqi.
Kanz-al-Ummal, vol. vii, p. 190.
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55.

56.

57.

58.

Er heerste een zeer heftige wedijver in de Moeslimwereld
over de toon van het Amen dat uitgesproken werd na het
Fatiha in gebeden; de meerderheid ging ervan uit dat het
zacht uitgesproken diende te worden en een kleine minder-
heid , de Wahabi’s, hielden zich eraan dat het luid uitgespro-
ken diende te worden. Hoe dikwijls is de heilige en serene
sfeer van een dienst niet verstoord geworden door het opne-
men van knuppels om een ongelukkig lid van de gemeen-
schap aan te vallen dat het ,,Amen” toevallig luid uitsprak.
Er zijn gevallen rechtstreeks naar het hooggerechtshof ge-
bracht om bepaalde sekten het recht te ontnemen hun ge-
beden in bepaalde moskeeén op te zeggen, die door Moes-
lims van een andere stroming gebouwd waren.

Dit wordt zelfs onbelangrijk wanneer men bedenkt dat er
een grote strijd gevoerd wordt over de uitspraak van de let-
ter dzad, die sommige lezen als dad en weer anderen als
zad de werkelijke uitspraak ligt ongeveer in het midden van
die twee en fatwas van kufr zijn aan elkaar gegeven om een
zaak waaraan een man met een greintje gezond verstand
geen aandacht zou schenken.

The Moslim World vol. xxI, p. 170.
Ibid.

Op. cit. vol. xxI, p. 171.

Indian Islam, p. 217.

Indian Islam, p. 222.

Op. cit., p. 229.

Whither Islam? p. 214.

Op. Cit., p. 217.

Whither Islam? p. 288.

Op. cit., p. 309.
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Op. cit., p. 353.

Islam at the Crossroads, p. 99.
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